
 
Zondagsbrief 10 maart 2024 

Welkom! 
Vandaag is het de vierde zondag in de Veertigdagentijd. Nog drie 
weken en dan is het Pasen en daar mogen we vandaag een beetje 
op vooruit lopen. In de Lutherse traditie heet deze zondag 
”Laetare”, wat ”Verheugt u” betekent. Daarom is de Psalm aan 
het begin van de dienst Psalm 122, waar de dichter zich verheugt 
om de Godsstad, Jeruzalem, te ontmoeten, omdat daar de tempel 
staat waar God zich laat vinden en dienen. Wij lezen dit graag als 
een geestelijk Jeruzalem; immers, in onze traditie ontmoeten wij 
God op iedere plaats waar we stil en één kunnen worden met 
God. 
We lezen Jozua 4:19-5:1,10-12 en Johannes 6:1,4-15. 
De liederen die we zingen zijn: 556:1, 3 en 4; Psalm 122:1; 463:6, 
7 en 8; projectlied; Psalm 122:2 en 3; 383;1014; 425. 
 

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 

− Voorganger: ds. Hans Wachtmeester 

− Ouderling: Peter Joosse (OvD) 

− Diaken: Leontine vd Sluys Veer 

− Collectant: Jan van der Vaart 

− Lector: Ineke Groot 

−  Muzikale bedeleiding: Harwin van Maanen 

− Gastvrouw: Inge Vreeman 

− Basiscatechese: Yvonne Timmer 

− Jongerenkerk: Tim Bertelink 

− Kinderdienst: Amanda Wispels - Groeneveld 

− Kind van de zondag: Femke:  

− Bloemendienst: Heidi Muijzer 

− Opname & Regie: JanHopster, Klaas van der Kooi 

− Koffiedienst: Bert Bril, Alice Kranenburg, Arina Vellinga 

− Koster: Marcel Kuiper 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 

− Voorganger: ds. J. van der Goor, Rijssen 

− Organist: Jaap Vonk 

− Koster: fam. Prins 

 

Bij de bloemschikking. 
De bol is nog groener geworden, er is hoop. De tulp tussen de V-
vorm symboliseert het gebed. 
Johannes 6:11: Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en 
verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook 
vis, zoveel als ze wilden. 

Collectes: 
1e Collecte voor de Kerk. De kerk kunt u steunen door uw bijdrage 
over te maken naar rekeningnummer NL63 RABO 0327 5034 16 
t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 10 
maart. 
2e Collecte voor de Diaconie. U kunt ook uw bijdrage overmaken 
op rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van 
Diakenen te Hengelo, o.v.v. Collecte Diaconie – 10 maart. 

QR-codes die door de bankieren-app gelezen kan worden! 
Het bedrag staat vooringesteld op € 5,00 euro maar is 
instelbaar. Het minimumbedrag is € 2,00. 
 

 
Uit de gemeente: 
De bloemen en een kaart gaat deze zondag met een groet 
van ons allen naar: 
Mevr. G.K.H. Aikes. 

Ook gaan bloemen naar: 
Mevr. L. Spans-Keijzer. 

Een Kaart gaat naar: 
Dhr. R. Roeterdink. 
 

Vooraankondiging Diaconiecollecte van 17 maart : stichting 
Skik in Twente. 
In onze samenleving neemt mantelzorg een steeds grotere 
plaats in. In gezinnen waar één van de kinderen of een ander 
gezinslid een beperking heeft of chronisch en/of ernstig ziek is, 
kan die mantelzorg zeer intensief zijn. Zeker als de 
mantelzorger ook nog een baan heeft. Kinderen in deze 
gezinnen zijn ook al van jongs af aan betrokken bij de zorg. Eén 
op de vier jongeren in Nederland is jonge mantelzorger!  
Voor deze gezinnen is het bovendien heel moeilijk om samen 
van een vakantie te genieten en nieuwe energie op te doen. 
Want ook tijdens de vakantie gaat de zorg gewoon door! 
Daarnaast kunnen veel van deze gezinnen zich ook financieel 
gezien geen (zorg)vakantie veroorloven. 
Stichting Skik in Twente wil mantelzorggezinnen met 
opgroeiende kinderen een zorgeloze en onvergetelijke 
vakantie bieden. Hierin staan ontzorging, vakantiebeleving, 
plezier, gezelligheid en ontspanning centraal. De vakanties 
vinden vooralsnog plaats op meerdere locaties in Twente. Er 

worden allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen 
en voor de ouders. Waar wenselijk en mogelijk wordt de zorg 
voor het zieke of beperkte gezinslid overgenomen, zodat 
iedereen optimaal kan ontspannen en genieten. 
Om meer volledig verzorgde vakanties mogelijk te maken, kunt 
u een bijdrage geven in de collectezak, 
overmaken via de QR code of op rekeningnummer IBAN NL20 
INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, 
onder vermelding van ”St. Skik Twente 17 maart 2024”.Van 
harte aanbevolen! Alvast hartelijk dank voor uw gift en het 
delen van gaven.



Onderweg naar Pasenvesper in de Waterstaatskerk voor de 
senioren. 
Eenieder is op zondag 24 maart om 15.00 uur van harte welkom. 
Er wordt een Onderweg naar Pasenvesper georganiseerd door de 
vrijwilligersdienst. 
De voorganger is onze kerkelijk werker Margriet van der Meulen 
en voor de muzikale noot wordt gezorgd door Jan Fahner. 
Voor de dienst is er gelegenheid om een kop koffie of thee te 
drinken, vervolgens is er de viering om 15.30 uur. Aansluitend aan 
de dienst is er gelegenheid om soep met een broodje te komen 
eten. 
Om niet te kort te komen, is het erg fijn als u zich opgeeft voor 
deze maaltijd. 
Er liggen inschrijfformulieren in de foyer of u kunt zich bij Riet 
Muijen per email riet.muijen@gmail.com of telefonisch 074-
2424526 opgeven. 
Mocht u meer vragen (over vervoer o.i.d.) hebben, kunt u ook 
contact opnemen met Riet. 
Hartelijke groet namens het bestuur vrijwilligersdienst WSK, Arina 
Vellinga (voorzitter) 

PAASONTBIJT. 
Er wordt weer een paasontbijt georganiseerd, dat past ook goed 
bij het jaarthema van de kerk: “Ga mee” en heb samen een 
gezellige ochtend. Het ontbijt is vlak na de dageraadsviering op 
paasmorgen 31 maart rond 8.00 uur. Schuift u/jij gezellig aan? 
Om deel te nemen aan het paasontbijt is het fijn als we weten op 
hoeveel personen we kunnen rekenen. 
U kunt zich daarom opgeven via intekenlijsten die klaarliggen op 
de tafels in de koffieruimte en boven in de foyer op 3, 10 en 17 
maart a.s. 
U kunt zich ook opgeven t/m dinsdag 19 maart bij Arina Vellinga 
via de mail: arinavellinga@xs4all.nl of met haar bellen 06-
49650848. 
Namens de voorbereidingscommissie, Arina  

Viooltjes markt. 
Viooltjes markt op 16 maart voor het Inloophuis. 
Haal het voorjaar bij huis en kom nog even viooltjes kopen. 
Een hanger a €6.00 en een bak ,a 12 stuks ook €6,00. 
Let op afhalen alleen bij de Thaborkerk van 9.30 tot 12.00 uur 
Weet u dat ons inloophuis al bijna 32 jaar een open deur heeft 
waar iedereen welkom is, waar ruimte is voor een gesprek, een kop 
koffie. Waar mensen een naam hebben, waar je mag zijn wie je 
bent. Waar aandacht is en het evangelie misschien wel in dat kopje 
koffie zit. 
Dit open huis waar de deuren voor het eerst open gingen op 27 
maart 1992 is onze aandacht meer dan waard. 
Doet u mee, ook bij ons staat de koffie klaar. Bestellen kan bij. 
betsyspr@kpnmail.nl 
jack@postvoormij.nl 

TV programma. 
Als werkteam hebben we ons ingespannen, gepuzzeld en gelachen. 
Het resultaat mag er wezen. Je kunt de uitzending zien op zaterdag 
16 maart om 17:10 uur en terugzien via website: 
www:kro-ncrv.nl/programmas/petrus-in-het-land Zoek naar 
Waterstaatskerk en laat je verwonderen over het tipje van de 
sluier dat van onze gemeente wordt opgelicht. In het gastvrije en 
dienstbare huis waar oog voor de kwetsbare medemens nooit ver 
weg is. 
Namens het werkteam 
Arent 

Bijbel in grote letter. 
Voor een aantal mensen is lezen moeilijk. Een uitgave van de 
Bijbel in grotere letters kan een uitkomst zijn. Er is er één 
beschikbaar (NBG-vertaling uit 1951). Wie daar belangstelling 
voor heeft, kan zich melden bij ds Hans Wachtmeester, tel 
0651326798 of email hans.wachtmeester@waterstaatskerk-
hengelo.nl. (wie het eerst komt is de gelukkige). 

Van de beheerder.  
Team Concertondersteuning 
Afgelopen zondag konden we hier in de kerk genieten van een 
prachtig familieconcert van het Koninklijk Symfonieorkest 
Cecilia. Er waren veel mensen om er van te genieten. En 
gelukkig maar want er is nog best wat te doen voor zo’n 
concert gegeven kan worden. Daarom zou ik willen proberen 
om een vrijwilligersteam op te richten ter ondersteuning bij dit 
soort evenementen. Helpen de zaal in orde te maken, 
aanspreekpunt voor orkestorganisatie, eventueel koffie/thee 
schenken en na het concert de boel weer op orde brengen. Het 
zijn vaak gezellige middagen vol genietende mensen dus je 
krijgt er ook wel energie van. Gemiddeld gaat het om 1 soms 2 
concerten per maand denk ik zo. Mocht je dit leuk lijken om in 
zo’n team mee te draaien dan hoor ik dat heel graag van je! Of 
als je aan iemand denkt als je dit leest, geeft het door! Mijn 
telefoonnummer staat achter op de Binding. 
Vriendelijke groet, uw coördinerend beheerder Inge Postma 
 

 
Na de morgendienst bent u weer van harte welkom in de foyer 
voor ontmoeting en een kopje koffie, thee of een glas 
limonade. 
 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 

naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
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