
 
Zondagsbrief 10 november 

 
Bij de dienst van 10 november 
 
De wonderen van Jezus maken altijd veel indruk, zowel bij 
de mensen die er in die tijd bij waren als ook bij ons die 
het twee eeuwen later lezen. Met name zijn wij onder de 
indruk van de genezingen die plaatsvinden rondom Jezus. 
We zijn geneigd om bij die wonderen onze blik te richten 
op Jezus en niet op de omstanders. Maar in deze dienst 
kijken wij naar de mensen die rondom Jezus stonden en 
die de wonderen zagen of die op een wonderlijke manier 
genezen werden. Dan zien we dat die mensen veel 
hebben bijgedragen om het wonder te laten gebeuren. 
Vandaar het thema voor deze dienst: “Wonderen, doe 
het zelf”! 
Wij lezen 2 Koningen 5:9-14 en Mattheüs 14:22-33, 
ds. Leo van Gog 
 
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. van Gog 
- Ouderling: Jannie van Lenthe(OvD) 
- Diaken: Ineke Witmer 
- Lector: Hanneke Steen 
- Collectant: Henk de Jong 
- Muzikale begeleiding: Harwin van Maanen 
- Basiscatechese: Yvonne Timmer 
- Oppasdienst : Eveline Boot 
- Kinderdienst: Amanda Wispels - Groeneveld 
- Jongerenkerk: Alieke Timmer, Simon Apon 
- Gastheer/Gastvrouw: Marijke Ponjée 
- Kind van de zondag: Marije Kooistra(Femke) 
- Bloemendienst: Adrie van Nieuwenhuijzen 
- Koffiedienst: Wim Rodermond, Karel Zijlema, 
                          Ans Peusens 
 -Opname & Regie: Djorro Bleij, Klaas van der Kooi 
- Koster: Jan Hopster 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. A.C. de Kruijf, Rijssen 
- Organist: Jaap Vonk 
- Koster: fam. Prins 
 
De bloemen en een kaart van deze zondag vanuit de 
Waterstaatskerk gaan met een groet van ons allen naar: 
Mevr. D. Tukkers 
 
Een kaart gaat naar: 
Dhr. en mevr. Jillings-Rohaan 
 
Vanuit de Thaborkerk gaan de bloemen en een kaart naar: 
Mevr. B. Woelders 
 

 
Collectes 
Kerk: De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over te 
maken naar NL63 RABO 0327503416 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 
10/11. 
 
Diaconiecollecte. 
Op 17 september jl.  stond er in de Tubantia een 
artikel over zuster Josephine (94 jaar) die al jaren 
uitgeprocedeerde vluchtelingen opvangt in Twente.  
Zij is secretaris van de Stichting Noodopvang Dakloze 
Asielzoekers in Borne. In twee huizen in Borne worden 
mensen van veel nationaliteiten opgevangen. De 
financiën voor deze opvang komen uit 
fondswervingen bij kerken en particulieren.  
De stichting participeert in de Stichting Landelijk 
Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).  
Vandaag collecteren wij voor deze Stichting 
Noodopvang Dakloze Asielzoekers. 
Meer informatie kunt u vinden in Binding nr. 10 en op 
de website: 
https://www.stichtinglos.nl/noodopvang/noodopvang
-dakloze-asielzoekers-nda 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken op 
rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. 
College van Diakenen te Hengelo, onder vermelding 
van “collecte 10 november”. 
 
qr-codes die door de bankieren-app gelezen kan 
worden! 
U scant de qr-code met een algemene scanner, daarna 
past u het bedrag aan (het minimum bedrag is € 2,00) 
en vervolgens kiest u de bank waarmee u uw bijdrage 
verder regelt. 

 
 
Vrijwilligersdienst WSK Noord  
A.s. woensdag 13 november is er weer een 
koffieochtend in de Thaborkerk. Vanaf 10 uur staat de 
koffie en de thee voor u klaar. Margriet van der 
Meulen hoopt deze morgen ook in ons midden te zijn. 
Een ieder van harte welkom om elkaar te ontmoeten. 
We heten u allen dan ook van harte welkom. Tot a.s. 
woensdag! 
Namens het bestuur Cock Eshuis. 



Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
 
 

Voorbedenboek 
We geven u graag gelegenheid om voorbeden aan te 
vragen. Voorafgaand aan de kerkdienst ligt er een 
voorbedenboek op een van de tafels in het hoge deel van 
de foyer. Een paar minuten voor 10 uur neemt de 
ouderling van dienst het voorbedenboek mee naar de 
consistorie, zodat de voorganger zich kan voorbereiden. 
We hopen dat u gebruik zult maken van het 
voorbedenboek!

Gemeentebijeenkomst 21 november 
De begrotingen voor 2025 van de kerk en de diaconie 
zullen besproken worden op donderdag 21 november. 
Daarnaast zal onze nieuwe predikant ds. Sander Ris 
iets vertellen en komt de “Veilige Kerk” ter sprake. De 
begrotingen zijn vanaf 11 november beschikbaar bij 
het kerkelijk bureau. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur, koffie en thee 
zijn verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. Van harte welkom! 
Namens de kerkenraad, Peter Joosse 

 

 
 

 
     Uitnodiging 
     Na de morgendienst bent u weer van harte welkom voor ontmoeting 
     en een kopje koffie, thee of een glas limonade. 


