
 
Zondagsbrief 14 april 2024 

 
Welkom! Op deze tweede zondag na Pasen horen we hoe 
met name Jezus en Petrus met elkaar in gesprek zijn. Er moet 
een en ander uitgepraat worden. Maar er is meer en dan 
luisteren we aandachtig mee: wil je er echt kunnen zijn voor 
anderen, herder voor elkaar zijn, dan vraagt dat echte 
aandacht, soms met voorbijgaan aan onze eigen natuur. 
We lezen vandaag Micha 4:1-5 en Johannes 21:15-24. 
De liederen die we zingen zijn: 326:1, 2 en 4; P 33:2; 305; 
Opw.42; P 98:1 en 4; 649; 654:1, 5 en 6; 425. 
 

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 

− Voorganger: ds. Hans Wachtmeester 

− Ouderling: Mariëlle Vochteloo (OvD) 

− Diaken: Giny Molenkamp 

− Collectant: Tjakko de Jonge 

− Lector: Hanneke Steen 

−  Muzikale bedeleiding: Roel Smit 

− Gastvrouw: Inge Vreeman 

− Basiscatechese: Ivonne Colijn 

− Jongerenkerk: Diederik Vellinga 

− Kinderdienst: Marleen Keller 

− Bloemendienst: Adriana Onwijn 

− Opname & Regie: Albert Huitsing, Klaas van der Kooi 

− Koffiedienst: Jolanda Stelma, Jelmar Vochteloo, Karel Zijlema 

− Koster: Bert Molenkamp 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 

− Voorganger: ds. C. Maris, Aalten 

− Organist: Jaap Vonk 

− Koster: fam. Prins 

 

Collectes: 
1e Collecte voor de Diaconie – Ekiko Twente. 
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor de Stichting 
Ekiko. 
Ekiko staat voor ‘Elk kind een koffer’. Stichting Ekiko is 
opgericht in 2013 in Delden. Vanuit Ekiko Twente wordt er 
gezorgd dat pleegkinderen in de regio Twente een koffer 
meekrijgen wanneer zij in een pleeggezin geplaatst worden. 
De stichting is van mening dat elk kind dat niet thuis kan 
slapen een eigen koffertje zou moeten hebben, met eigen 
spullen. Een tandenborstel, pyjama, knuffelbeer, setje 
kleren, en een schone onderbroek of luiers. Omdat alle 
kinderen dat nodig hebben. Maar ook om iets van zichzelf te 
hebben op het moment dat ze op een nieuwe, veilige plek 
verwelkomd worden. Om terug te kunnen kijken, maar 
vooral ook vooruit. Want een koffer met eigen spullen is het 
begin van een nieuwe toekomst. 
Eind 2019 is Ekiko uitgebreid met een tweede stichting, 
gericht op West-Overijssel. 

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer 

NL20 INGB 0008 7952 32 t.n.v. College van 

Diakenen te Hengelo, onder vermelding van collecte 

14 april - Stichting Ekiko. 

2e Collecte voor de Kerk. De kerk kunt u steunen door uw 
bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL63 
RABO 0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 14 april. 

QR-codes die door de bankieren-app gelezen kan 
worden! Het bedrag staat vooringesteld op € 5,00 euro 
maar is instelbaar. Het minimumbedrag is € 2,00. 

 

 
 
Uit de gemeente: 
De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een 
groet van ons allen naar: 
Mevr. H.M. Zijlema-Smid. 

Ook gaan bloemen naar: 
Mevr. A.A. Bosch-Vredeling. 

Een kaart gaat naar: 
Mevr. R. Nieuwpoort. 
 
Dank 
Zondag 7 april werden wij blij verrast met een prachtig 
boeket bloemen en een kaart met de hartelijke groeten 
vanuit de Waterstaatskerk. 
Dit medeleven heeft ons goed gedaan waarvoor onze 
dank, met hartelijke groet, 
Gerrit en Hermien Bron. 

https://www.ekiko.nl/stichting-ekiko/ekiko-twente/


 
 
Lezing ‘Jezus, waarom?’ 
Op 18 april gaan Bas Ragas en Ad van Nieuwpoort in gesprek 
over hun ontdekkingsreis door de bijbel. Helaas mag Niki 
Jacobs om medische redenen in de maand april niet 
optreden, daarom hebben wij voor een ander optreden 
gezorgd. 
De lezing begint om 20.00 uur, zaal open 19.00 uur. 
De voorverkoop van de kaarten voor de lezing van 
aanstaande donderdag sluit maandagavond 15-04. 
Daarna is het alleen mogelijk om kaarten aan de zaal te 
kopen.  
Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt een eenvoudig 
lopend buffet (met nagerecht) in de Waterstaatskerk 
georganiseerd. 
Tussen 18.00 uur en 18.45 uur staat het buffet opgesteld.  
Het buffet belooft een gezellige bijeenkomst te worden. 
Voor het buffet moet u zich vooraf opgeven, de kosten 
bedragen €15 per persoon en opgave kan tot maandagavond  
15-04. 
Aanmelding voor de lezing en/of het buffet is mogelijk via 
het mailadres:  
Kaarten-Jezus-Waarom@Waterstaatskerk-Hengelo.nl 

 
Actie voor Wensambulance 
Zondag 7 april is gestart met de Diaconale jaaractie, waarvan 
de opbrengst dit jaar bestemd is voor de Wensambulance 
Oost-Nederland. 
Begonnen is met de verkoop van diverse soorten 
Ambachtelijk Molenmeel (varianten cakemeel en 
pannenkoekenmeel). 
De meelverkoop vindt plaats in de foyer op elke laatste 
zondag van de maand. 
 
Vragenlijst 
Op de tafels in de Ontmoetingsruimte liggen na de dienst 
vragenlijsten van Amanda van Veen. Zij studeert theologie 
aan Windesheim in Zwolle en loopt stage in onze 
gemeente. Enkele gemeenteleden hebben al met haar 
kennis gemaakt. Ze zou het zeer op prijs stellen als u de 
vragen zou willen beantwoorden. Bij de meeste vragen is 
een ja of nee voldoende. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Uitnodiging. 
Na de morgendienst bent u weer van 
harte welkom in de foyer voor 
ontmoeting en een kopje koffie, thee 
of een glas limonade. 

 
 
 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 

naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
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