
 
Zondagsbrief 2 februari 2025 

 

Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag 
  
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. Janneke Bekhof 
- Ouderling: Marielle Vochteloo (OvD), Cobi van Doorn 
- Lector: Martha Steen 
- Collectant: Hilda Meijer 
- Muzikale begeleiding: Henk Jan de Wilde 
- Kinderdienst: Mieke Schotanus, Lian Haselberg 
- Jongerenkerk: Tim Bertelink 
- Gastvrouw: Mini Kruijer-Stuifzand 
- Bloemendienst: Adriana Onwijn 
- Koffiedienst: Eddy Steen, Hanneke Steen, Ryan Klok 
- Opname & Regie: Albert Huitsing, Cees van Doorn 
- Koster: Jan Hopster 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. G.A. Schreuders, Wierden, Voorbereiding H.A. 
- Organist: Jaap Vonk 
- Koster: fam. Prins 

 
Collectes 
1e Collecte voor de Diaconie:  Werelddiaconaat Ethiopië 
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL20 INGB 000879 52 
32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo o.v.v. Collecte 
Diaconie – 2 februari. (zie ook aanvullend bericht) 
 
2e Collecte voor de Kerk: 
De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over te maken 
naar NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 2 februari. 
 
Digitaal bijdragen aan de collectes 
U scant de QR-code met een algemene scanner, (dus niet 
langer via de bankierenapp), daarna past u het bedrag aan 
(het minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens kiest u de 
bank waarmee u uw bijdrage verder regelt. 
De betaling gaat via een tussenrekening van de bank en 
wordt doorgestort naar onze resp. rekeningnummers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat 
We collecteren voor noodhulp en rampenpreventie in 
Ethiopië. Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in 
Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door 
aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen 
dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is 
de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó 
nijpend geweest. Via het internationale kerkelijke 
netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water 
en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest 
kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook 
rampenpreventie: boeren en boerinnen leren 
vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en 
nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte 
kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien 
wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze 
voor andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf) 
zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
Lees meer op kerkinactie.nl/Ethiopië 
U kunt een gift geven in de collecte of via de QR-code, 
maar ook een bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te 
Hengelo, onder vermelding van “Ethiopië 2 februari 
2025”. 
 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met 
een groet van ons allen naar: 
- Dhr. J. Kuil 
 
- Mevr. S. van der Deen 
 
Een kaart gaat naar: 
- Mevr. J. Hendriks 
  
Vorige week zondag zijn de bloemen vanuit de 
oecumenische dienst in de Franciskerk gegaan naar 
Mevr. J. Wikkerink 
 
 
Kalender Waterstaatskerk 
De bestelde kalenders zijn er en kunnen zondag na de 
viering opgehaald worden in de foyer. Kosten: 5 euro 
(pin of contant) 
 
 



 

 

Vanmiddag 2 februari om 15.00 uur is iedereen, jong en oud, 
welkom om samen op ontdekkingstocht a.d.h.v. verschillende 
activiteiten. Deze keer staat het verhaal van David en Goliath 
centraal. 
Hoe komt het dat een kleine jongen wint van zo'n grote sterke 
vent? 
Wat heb jij nodig om net als David te kunnen winnen? Welke 
reus heb jij in je leven te verslaan? 
Creakerk is samen doen, samen het Bijbelverhaal ontdekken 
door knutsel, actief, verdiepen en gesprek voor alle leeftijden. 
We sluiten af met een eenvoudige maaltijd. Neem je wat 
lekkers mee om te delen? 
Kom je ook? Neem gerust iemand mee! 
Zondag 2 maart komt professor Cool naar de Waterstaatskerk, 
met het grote mysterie van de geheimzinnige kluis. Een 
familietheater voorstelling. Neem gerust iemand mee! 
Toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden t.b.v. de 
onkosten. Koffie/thee en ranja na afloop. 
Deze voorstelling wordt georganiseerd door de 
samenwerkende protestantse kerken van Borne, Delden en 
Hengelo. 
Zien we je 2 februari en/of 2 maart? Marije Kooistra. 
 
“BLOEMEN MAKEN”WORKSHOP GAAT HELAAS NIET DOOR 
Er was een leuke workshop georganiseerd op 3 februari, maar 
door privé omstandigheden gaat deze niet door! 
Houd de Binding in de gaten voor een nieuwe datum, want 
ons enthousiasme is groot om het t.z.t. wel door te laten gaan! 
Hartelijke groet, Inge, Giny, Arina en Joke. 
 
Producten Voedselbank 
Vandaag is het weer de eerste zondag van de maand, waarop 
we extra aandacht vragen voor producten voor de 
Voedselbank. Het specifieke product, waarvoor we in de 
maand februari aandacht vragen, zijn potten groente. 
U kunt, wanneer u maar wilt, gedurende de hele maand uw 
producten inleveren bij de mand voor de Voedselbank in de 
foyer. Geeft u liever een geldelijke bijdrage voor de aankoop 
van verse producten? U kunt uw bijdrage doen in de bus voor 
de Voedselbank. 
Namens de diaconie hartelijk dank! 
 
Aktie Kerkbalans 2025 
Eind januari staat de stand van de toezeggingen voor de aktie 
Kerkbalans op bijna € 290.000,-. 
Dit is iets meer dan de eindstand op de telavond, te weten € 
278.000,-. 
In vergelijking met vorig jaar eind januari is dit bedrag € 15000 
lager. Maar gelukkig is de ervaring dat er nog een aantal 
toezeggingen na komen, dus we hopen in de loop van het jaar 
nog op het begrote bedrag van € 313.000 uit te komen. 
We danken u voor uw toezegging. Mocht u nog niet toegezegd 
hebben, vragen wij u als u dit alsnog te doen. Het mag ook per 
mail aan kerkelijkbureau@waterstaatskerk-hengelo.nl. 
In de Binding van maart kunt u de volgende update 
verwachten. 
Het college van kerkrentmeesters. 

Ontmoetingsbijeenkomsten voor (jonge)ouders:  
Geloven op schoot             

 
Ouders ontmoetingsavonden. 
Samen met andere ouders 
praten, delen en ervaringen 
uitwisselen rondom opvoeden 
van je kinderen in het geloof. 
 
In 2024 is er een groep ouders 
bij elkaar geweest. En hebben 

met elkaar gesproken over o.a. je eigen jeugd en 
geloofsopvoeding, kinderbijbels, wat geloof je zelf en wat 
geef je je kinderen mee. 
 
Vanaf 6 februari starten de ontmoetingsvonden weer. 
Hoe zien de avonden eruit?  
Samen bepalen we de gespreksonderwerpen. Bijv. Welke 
kinderbijbel is geschikt? Hoe geef ik geloof door? Enz. 
Data en tijd. 
6 februari  2025, 6 maart 2025, 3 april, 8 mei en 11 juni. 
Inloop v.a. 19.45 uur. Aanvang 20.00 uur. 
Graag van te voren even aanmelden bij Marije Kooistra 
marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl  
tel. 06-83070981 
 
Dank 
Hartelijk dank, voor het medeleven, de kaart en de  
bloemen die wij ontvangen hebben na het overleiden van 
onze dochter. Jan en Jannie Aalberts. 
 
Zondag 19 jan. brachten Aagje en Heine mij een mooie bos 
bloemen + kaart als blijk van medeleven na mijn auto-
ongeluk. Hartelijke dank hiervoor, het deed me heel goed. 
Zondag 2 februari hoop ik weer een kerkdienst te 
begeleiden. Henk Jan de Wilde. 
 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat hebt ik ervaren en 
zit nu met een hand in het gips. Ik ben dan ook blij met de 
bloemen en kaart die Bert mij bracht. Door de vele namen 
die op de kaart staan denk ik dat veel mensen weten wat 
het betekent als je een klein ongelukje hebt dat grote 
gevolgen heeft. Door jullie namen voel ik mij niet alleen en 
hoop spoedig de knoopjes van mijn overhemd weer 
normaal dicht te kunnen doen. Bedankt! Jan Geerlings. 
 
 
 

Uitnodiging 
Na de morgendienst bent u weer van harte 
welkom voor ontmoeting en een kopje 
koffie, thee of een glas limonade. 

 
 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24.00 
uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 

kerkelijkbureau@waterstaatskerk-hengelo.nl.
mailto:marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl

