
 
Zondagsbrief 27 april 

 
Welkom in de dienst 
De 2e zondag na Pasen staat bekend als ‘Beloken Pasen’ 
omdat er iets wordt afgesloten. Vandaag de 8e dag na Pasen, 
gaan de luiken van het Paas-octaaf dicht.  Vanaf het jubeljaar 
2000 wordt deze zondag ook genoemd, zondag van  
de Goddelijke barmhartigheid, waarop wordt gevierd dat God 
iedere zondaar die berouw heeft zal vergeven. De 
juichstemming van Pasen gaat vanmorgen in de lezing verder. 
Uit het evangelie naar Johannes lezen we hoe de opgestane 
Heer aan zijn leerlingen verschijnt. Gaandeweg ontdekken de 
leerlingen dat Jezus op een of andere wijze bij hen blijft na 
zijn opstanding uit de dood. Met zijn liefde en ontferming en 
zijn vrede, zijn sjaloom.   
 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 20 vers 19 t/m 31. 
Lied 632:1,3 ; lied 117a; lied 675 ; lied 885: lied 416; 
lied 798: 1,6. 
 
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: mw D. Beuving-Dannenberg 
- Ouderling: Auke Visser(OvD) 
- Diaken : Leontine vd Sluys Veer 
- Lector: Hannie Gijlers 
- Collectant: Jan van der Vaart 
- Muzikale begeleiding: Henk Jan de Wilde 
- Jongerenkerk: Diederik Vellinga 
- Gastheer/Gastvrouw: Hilda Meijer 
- Bloemendienst: Miny Nijboer 
- Koffiedienst: Jenneke van der Hoef, Jolanda Stelma, 
                         Berend Jan van der Zwaag 
- Opname & Regie: Djorro Bleij, Erik Nijboer 
- Koster: Tjabel Klok 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. G.Herwig, Hoge Hexel 
- Organist: Jaap Vonk 
- Koster: fam. Prins 
 
4 mei – 80 jaar vrijheid 
4 mei valt dit jaar op een zondag. Dat is voor de kerkenraad 
aanleiding om u als gemeente aan te moedigen om dit 
moment van vieren en gedenken samen te beleven. Dat doen 
we samen met onze commissie Avonddiensten. De 
kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor de avonddienst 
op 4 mei die om 18.30 uur begint. Na afloop kunt u aansluiten 
bij de stille tocht van de gemeente Hengelo of samen op het 
scherm in de koffiezaal de nationale Kranslegging op de Dam 
in Amsterdam volgen.   
Laten we met elkaar dit moment beleven zoals ons volkslied 
dat verwoordt in couplet zes: “Mijn Schild ende Betrouwe Zijt 
Gij, o God mijn Heer!”     

 
Bloemen en kaarten 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met een 
groet van ons allen naar: 
Elly Groothuis-Langkamp 
Ook gaan bloemen naar: 
Giny Molenkamp 
 
Een kaart gaat naar: 
Mevr. H.F. Kuipers-Eeltink 
 
 
Bedankjes 
Tijdens de Paasdagen werd bij mij vanuit de Waterstaatskerk 
de kaart met een bemoedigende groet gebracht. Allen heel 
veel dank daarvoor! Wat is het een mooie gedachte om ook 
op deze manier - door je naam op de kaart te schrijven -  een 
ander te kunnen bemoedigen! Ook in de afgelopen weken 
werden er dagelijks kaarten door de bus gedaan van  
gemeenteleden, wat een bemoediging! Heel dankbaar 
daarvoor! 
Onder de indruk van de vele namen, nogmaals dank en 
vriendelijke groeten van Atie Timmerman 
 
Bloemen, een kaart met heel veel namen en een fijn bezoek. 
Het heeft ons heel goed gedaan. Bedankt allemaal. 
Marijke en Jan Lode 
 
Collectes 
Diaconie: U kunt de diaconie steunen uw bijdrage over te 
maken  op rekeningnummer IBAN NL20 INGB 000879 52 32 
t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, onder vermelding van 
collecte 27/04. 
 
Kerk: De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over te maken 
naar NL63 RABO 0327503416 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 27/04. 
 
qr-codes die door de bankieren-app gelezen kan worden! 
U scant de qr-code met een algemene scanner, daarna past u 
het bedrag aan (het minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens 
kiest u de bank waarmee u uw bijdrage verder regelt. 
 

  



Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
 
 

Producten Voedselbank 
Volgende week zondag is het weer de eerste zondag van de 
maand, waarop we extra aandacht vragen voor producten 
voor de Voedselbank. Het specifieke product, waarvoor we in 
de maand mei aandacht vragen, is spaghetti met saus.  
De volgende (houdbare) producten kunt u de hele maand 
door in de kratten of in de mand in de foyer inleveren:   
groenteconserven, soep in blik, pasta, koffie/thee, tandpasta, 
zeep.   
Geeft u liever een geldelijke bijdrage voor de aankoop van 
verse producten? U kunt uw bijdrage doen in de bus voor de 
Voedselbank.   
  
Namens de diaconie hartelijk dank! 
 
de zaterdag van de Cursus Geloven........ 
wordt dit seizoen gehouden op 3 mei a.s. in de Heilige 
Franciscuskerk aan het Berfloplein, (de voormalige 
Bethelkerk). Het jaarthema van dit seizoen is 'het Jezus-
gebed', het "Onze Vader". 
Op deze laatste bijeenkomst is het slot van het gebed aan bod 
om besproken te worden: 'want van U is het Koninkrijk, de 
kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen'. 
Over vertrouwen, bezieling, gelukzaligheid - een leven lang en 
alternatieve Onze Vader. 
Wie belangstelling heeft kan natuurlijk meedoen. Wel even 
aangeven dat je komt. 
Dat kan via 7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl. 
 De dag begint om 10.00 uur en er wordt voor een lunch 
gezorgd. 
De kosten van deze dag bedragen 6,50 Euro. 
 
Binding 
Een bezorger gezocht voor de bezorging van de Binding in de 
wijk Veldwijk Oost, 
omgeving Pruisische Veldweg/Goudenregenstraat. (20 stuks). 
Info: Dinie Wind, dinie.wind@kpnmail.nl , tel: 0644448939

(Moestuin)plantjesmarkt 3 mei 11-14 uur in de 
 Waterstaatskerk 
Op 3 mei a.s. is er weer een plantjesmarkt in de 
Waterstaatskerk, met verkoop van onder andere 
moestuinplantjes en stekjes. Heeft u stekjes uit eigen tuin? 
Deze kunt u in overleg met mij (Leontine) aanleveren. Ook 
zijn er biologische walnoten en huisgemaakte jam 
verkrijgbaar, en meer. Koffie, thee en limonade met wat 
lekkers staat klaar. Je kunt bovendien gezellig blijven lunchen 
onder het genot van soep met een broodje.  Betalen kan met 
pin, kerkmunten of contant.  
De opbrengst is bestemd voor het verfraaien van onze eigen 
kerktuin, passend bij 'De Groene Kerk'. Onze tuin is tijdens de 
markt ook te bezichtigen.  
Wil je stekjes aanleveren, iets bakken voor bij de koffie/thee 
of wil je meehelpen met de verkoop? Gezellig! Je kunt je 
melden bij Leontine van der Sluys Veer (06-54785556). 
 
Stadsdiner op Moederdag 
Samen met de Diaconie ben ik betrokken geraakt bij de 
organisatie van het Stadsdiner: een prachtige ontmoeting van 
bewonersgroepen uit Hengelo die elkaar jaarlijks vinden rond 
heerlijk eten, spelletjes en goede gesprekken. 
 
Dit jaar organiseren we een gezamenlijke Moederdag. Op 
zondag 11 mei, van 13:00 tot 15:30, ben je van harte welkom 
op het sportpark van S.V. Barbaros, Kuipersdijk 46, om 
(samen met je kinderen) een gezellige middag te beleven en 
nieuwe mensen te leren kennen.  
 
Als kerk kennen we de kracht van ontmoeting. We kunnen 
met onze aanwezigheid deze middag nog mooier maken. 
 
Ga je mee? Meld je aan bij mij via 06 198 632 93 
of via sander.ris@waterstaatskerk-hengelo.nl . 
 
 
 
 

Uitnodiging 
Na de morgendienst bent u weer van harte 
welkom voor ontmoeting en een kopje koffie, 
thee of een glas limonade. 
 

 
 


