
 
Zondagsbrief 9 maart 2025 

 

 
We heten je van harte welkom in de kerk! Deze zondag is 
de eerste in de veertigdagentijd, die afgelopen woensdag is 
begonnen. De veertigdagentijd is van oudsher een periode 
van voorbereiding op Pasen en is altijd verbonden geweest 
met vasten: minder eten en drinken of er helemaal van 
afzien. 
In de moslimwereld is de ramadan begonnen, ook een 
periode waarin mensen bewust bepaalde dingen laten 
staan om te reflecteren op zichzelf en hun leven. De 
belangstelling voor het apart zetten van tijd voor bezinning 
neemt toe. Steeds meer mensen zoeken naar ritmes waarin 
ruimte is voor de vraag: waarom doe ik de dingen zoals ik ze 
doe? of wat vind ik nu echt belangrijk? 
In de kerk doen we dit met het oog op het lijden en sterven 
van Jezus en zijn opstanding, die we aan het einde van de 
veertigdagentijd vieren op Paasmorgen. Deze zondag stel ik 
je de vraag: wat maakt jouw werk (betaald of vrijwillig) zo 
belangrijk? 
 
We lezen, net zoals de kinderen in hun 
veertigdagentijdproject, uit Genesis 2:8-25. 
 
We zingen: Lied 84a; Lied 91a:1,3; Lied 130c; Lied 
578:1,4,5,6; Projectlied – In De Tuin (Elly en Rikkert); Lied 
982; Lied 912; Lied 801:1,2,7,8 
  
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. Sander Ris 
- Ouderling: Bauke van Dijk (OvD), Marielle Vochteloo 
- Lector: Ineke Groot 
- Collectant: Henk de Jong 
- Muzikale begeleiding: Lex Griffioen 
- Kinderdienst: Amanda Wispels - Groeneveld 
- Jongerenkerk: Simon Apon 
- Gastvrouw: Vera Hopster 
- Kind van de zondag: Lize 
- Oppas: Alieke Timmer 
- Bloemendienst: Heidi Muijzer 
- Koffiedienst: Clarissa van der Scheer, Gerlinda van Maanen,   
                          Willy van Steinvoorn 
- Opname & Regie: Albert Huitsing, Auke Visser 
- Koster: Jan Hopster 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. J. v.h. Goor, Rijssen 
- Organist: Jaap Vonk 
- Koster: fam. Prins 

 

Schikking 
De tuin; als nieuw leven. 
Het begint bij de tuin van Eden. God maakt voor de 
eerste mensen een prachtige tuin in het land Eden, 
waar ze in vrede leven met elkaar en met de dieren, in 
de nabijheid van God.  
 
Collectes 
1e Collecte voor de Kerk: 
De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over te maken 
naar NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte Kerk – 9 maart. 
2e Collecte voor de Diaconie:  
Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL20 INGB 000879 
52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo o.v.v. 
Collecte Diaconie – 9 maart. 
 
Digitaal bijdragen aan de collectes 
U scant de QR-code met een algemene scanner 

 
 
Uit de gemeente 
- Dhr. G. van Maanen is op 15 februari overleden in de 
leeftijd van 87 jaar. 
- Mevr. G.J. Bloemen is op 24 februari overleden in de 
leeftijd van 89 jaar. 
 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met 
een groet van ons allen naar: 
- Mevr. J. Naatje-Hek 
- Mevr. B. Tigchelaar 
  
Een kaart gaat naar: 
- Fam. Postma 
 
 



 

 

 
Dank 
- Zondag werd ik verrast met een prachtige bos bloemen en 
een kaart vol namen. Hartelijk dank daarvoor. Lien Nijland. 
 
- Alle lieve mensen met wie ik mijn 92ste verjaardag mocht 
vieren hartelijk bedankt voor de attenties en enveloppen. De 
inhoud heb ik overgemaakt naar: Het Inloophuis, Diaconie 
en de Wens-ambulance.  
Met vriendelijke groet, Mevr. G. Wildvank. 
 
Als nieuw! Heilig je leven 
Dit is de titel van de veertigdagentijdkalender 2025 van 
Petrus. Hij ligt voor jou, voor u, bij de zondagsbrief om mee 
te nemen naar huis. Fijn om dagelijks open te slaan en je op 
een laagdrempelige manier te bezinnen. Verschillende 
theologen komen aan het woord, elk met een eigen 
invalshoek . Daarnaast zijn er mooie gedichten en gebeden 
in opgenomen. 
We bieden het je van harte aan, mede namens de Diaconie 
en Pastorale Raad. 
Margriet, Marije, Sander (Pastoresteam) 
 
40dagenproject 
Vandaag starten we met het 40dagenproject. Passend bij 
het thema ''In de Tuin'', maken kinderen een klein tuintje. 
Deze vrolijke tuintjes met bloembolletjes, brengen we na 
de dienst na de bewoners van het AZC Havezathelaan. 
 
Vrijwilligersdienst WSK Noord 
Aanstaande woensdag 12 maart bent u weer van harte 
welkom in de Thaborkerk voor de koffieochtend. Eenieder 
van harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat de koffie en de 
thee klaar. 
Mede namen alle vrijwilligers, een groet voor u allen,  
Cock Eshuis. Tel. 074 2773254. 
 
Zondagmiddag 16 maart 16uur Peuterkleuterviering.  
Het verhaal gaat deze keer over Zacheus. Kom je ook mee 
luisteren, zingen, dansen, spelen en ontmoeten? 
 
Zondag 6 april 15uur Creakerk. Eigentijdse vorm van kerk 
zijn voor alle generaties. Samen vieren, samen de betekenis 
van het Bijbelverhaal ontdekken en samen eten. Deze 
Creakerk staat in het teken van het jaarthema: Leven in het 
Licht van Gods Koninkrijk. Het verhaal van de werkers in de 
wijngaard staat centraal. Aan de hand van verschillende 
ontdekactiviteiten, kun je zelf verdiepen in het verhaal. Wie 
ben jij in het verhaal? Wat wil Jezus met deze gelijkenis 
jouw vertellen? Hoe reageer jij? 
Welkom, iedereen. En neem gerust iemand mee! 
 
 
 
 

 
Paasgroetenactie 
Afgelopen zondag hebben vele gemeenteleden de 
kaarten voor gevangenen ondertekend. Met 
hartverwarmende en bemoedigende teksten. Een mooi 
en warm gebaar vanuit onze gemeente in deze 
40dagentijd.  
Heel hartelijk dank aan alle ondertekenaars! Namens de 
diaconie: Leontine, Marina en Marije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
Na de morgendienst bent u weer van 
harte welkom voor ontmoeting en een 
kopje koffie, thee of een glas limonade. 

 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24.00 
uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 


