Orde van dienst voor de Waterstaatskerk Witte Donderdag 6 april 2023 19:00 uur
Welkom
Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

De zeven kruiswoorden/ Die sieben letzten Worte unseres Erlosers am Kreuze
J. Haydn (1732 - 1809)

Peter Koetsveld - klarinet
-L'introduzione (de inleiding)
- Sonata I. “Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34).
- Sonata II. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43).
- Sonata III. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder” (Johannes 19:26-27).
- Sonata IV. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt U Mij verlaten?” (Marcus 15:34).
- Sonata V. “Mij dorst” (Johannes 19:28).
- Sonata VI. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30).
- Sonata VII. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46).
-1l terremoto (de aardbeving, direct aansluitend aan Sonata VII)
Instellingswoorden en nodiging
Delen van brood en wijn
Dankzegging

We verlaten de kerk in stilte



