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De afbeelding op de voor kant van dit boekje  (Psalm 51)  is afkomstig uit ñPsalmsnedenò, 

150 linosneden door de graficus J.A.M. Bossaert .                                                                           

Over hem wordt gezegd dat de 150 Psalmsneden  bijna een Magnum Opus (meesterwerk) 

zijn om het met een muziekterm uit te drukken.  

 



Openingslied  ZZZ 217 couplet 1 en 2   (We gaan zo m ogelijk staan)  

    
  ( we gaan weer zitten)  

 

Moment van stilte/ aansteken van de kaarsen  

Zang : Die ons voor het licht gemaakt hebt, dat wij leven,  

 spreek licht, wees hier aanwezig,  
 in uw naam ñIk zal er zijnò. 

         
 

W elkom / Opening  
 



Beurtspraak  
 
VG.     Onze hulp is in de Naam van de Heer  

A.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

VG.   Die trouw blijft  tot in eeuwigheid  

A.   EN NIET LOSLAAT HET WERK WAT ZIJN HANDEN   

VG.  Bidden we dat we hier inspiratie  mogen vinden.  

A.  NEEM VAN ONS WEG, AL WAT ONS BEZWAART.  

                                                                                                

VG.  Maak ons ontvankelijk voor U, Bron van Levend Water  

A.  OPDAT WE WEER HOREN, OPSTAAN EN LEVEN.  

 Amen.  

Gezongen Kyrië gebed ZZZ 482                    (Beurtzang naar psalm 51)  

(refrein)  Spreek tot mij,  Spreek tot mij verlossende woorden.  

In ongerechtigheid ben ik geboren.                                                                                 

Gij wilt dat ik tot waarheid kom.                                                                                     

Ik hoor uw stem in mijn  geweten  (refrein)  

Van kwaad tot erger wees genadig,                                                                                       

ik wil worden zo wit als sneeuw,                                                                                

was mij, ik ben vuil van zonde.   (refrein)  

Keer u niet af, verstoot mij niet.                                                                                

Neem nooit van mij weg uw adem.                                                                             

Maak mij nieuw. Doe mij volharden  (refrein)  

Openingsgebed  

Inleiding op de lezingen  

1e lezing: Jeremia 31: 31 -34    

Tussenzang:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Evangelielezing:  Johannes 12: 20 -33  

Evangelielied:  De aarde is vervuld  LB 650  en GvL 417  

1 De aarde is vervuld                                                                                          
van goedertierenheid,                                                                                         

van goddelijk geduld                                                                                            
en goddelijk beleid.  

  
2 Gods goedheid is te groot                                                                                

voor het geluk alleen,                                                                                            
zij gaat in alle nood                                                                                           

door heel het leven heen.   
 

3 Zij daalt als vruchtba ar zaad                                                                                    
tot in de groeve af                                                                                                       

omdat zij niet verlaat                                                                                           

wie toeven in het graf.  
 

4 Omdat zij niet vergeet                                                                                                
wie godverlaten zijn:                                                                                                                  

de wereld hemelsbreed                                                                                        
zal goede aarde zijn.  

 
5 De sterren hemelhoog                                                                                            

zijn door dit zaad bereid                                                                                          
als dienaars tot de oogst                                                                                     

der goedertierenheid.  
                                                                                                                          

6 Het zaad der goedheid Gods,                                                                              
het hoge woord, de Heer,                                                                                    

valt in de voor des doods,                                                                                   

valt in de aarde neer.  
                                                                                                                           

7 Al gij die God bemint                                                                                         
en op zijn goedheid wacht,                                                                                            

de oogst ruist in de wind                                                                                                              
als psalmen in de nacht.  

 

Overweging  

Stilte  

 

 
Zang:  Nieuw begin ñLeli±n draag de woestijnò.      (uit verzameld Liedboek )  

 



 
 
 

 

 
Voorbeden  met voor  en na  deze bede een accl.  

 
Stil gebed  


