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Henoch wandelde met God. Genesis 5:22

Henoch was een vroom man. Hij leefde elke dag met God. God was als een vriend voor hem.
Henoch deed niets zonder God. Alle dingen werden met Goed overlegd. Zo was de
levenswandel van Henoch. Hij wandelde met God.

Met God wandelen lijkt me moeilijker dan God volgen. De weg die God met ons gaat, kan heel
verschillend zijn. Het leven gaat over vlakke maar ook over moeilijke wegen. Maar als Jezus
dan zegt: “Volg Mij”, heeft dat als voordeel dat Hij vooropgaat. Volgen heeft toch als voordeel
dat een ander je voorgaat.

Je kunt nooit ergens komen waar degene die je volgt niet is geweest. De ander verkent de weg.
Hij maakt de weg vrij. Als je wandelt, loop je niet achter elkaar, maar naast elkaar. Je praat
samen, overlegt samen. De één zegt tegen de ander op een kruispunt: “Zullen we die kant
opgaan?” Daarom lijkt voor mij wandelen met God moeilijker.

Kan een mens eigenlijk wel wandelen met God? Wie kan met God gelijke tred houden? Als wij
met Hem gaan wandelen, hebben we al snel het gevoel dat Hij ons vooruitloopt, voordat wij ook
maar een enkele stap hebben gedaan. Zijn wijze van doen is zo anders. De weg die Hij
voorstelt, is niet altijd voor mensen te begrijpen.

Wandelen met God. Niet achter elkaar, maar naast elkaar. Met even grote stappen. Hoe heeft
die Henoch dat gekund? Je leven lang met God wandelen, kan alléén in het vertrouwen dat Hij
voor mij kleine stappen maakt. Hij pas Zich voortdurend aan. Hoe ik dat weet? Is de openbaring
van God in Jezus daar niet het bewijs van? Het Woord is vlees geworden.

Meditatie door ds. A. van der Veer



UIT EN VOOR DE GEMEENTE

e Jan en Sary Ellen stuurden een email met daarin “gistermiddag werden wij
verrast met een prachtig boeket bloemen namens de bezoekers van de
avonddienst i.v.m. mijn opname in het ziekenhuis. Wij willen onze hartelijke dank
hiervoor uitspreken”.

e Tonny en Geertje Bargeman zijn afgelopen 30 augustus namens de HGG naar
de afscheidsdienst van ds. Doorn geweest. Hij vond het heel fijn dat ze er waren
en vroeg hen de groeten over te brengen naar alle gemeenteleden van de
avonddienst.

¢ Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging voor de jaarlijkse
gemeentemiddag op zaterdag 22 oktober 2022. Wilt u aan Jesse Roorda laten
weten of u aanwezig bent?

e Zondag 25 december staat de laatste kerkdienst van dit jaar gepland, maar dat
valt gelijk met Eerste Kerstdag. We kunnen ons voorstellen dat u nu al weet dat u
die avond niet aanwezig zult zijn door andere verplichtingen. Wilt u het in dat

geval laten weten aan Rolf Pothof. Indien er veel afwezigen zijn, komt deze
dienst mogelijk te vervallen.

Datum bijzonderheden Naam plaats
02 oktober 2022 oricannkennade Jong Vriezenveen
09 oktober 2022 J.W. Goossen Vriezenveen
16 oktober 2022 G. Herwig Hoge Hexel
23 oktober 2022 H. van Wingerden Rijssen
30 oktober 2022 G.A. Schreuders Wierden
06 november 2022 J. v.h. Goor Rijssen
13 november 2022 A. Prins Vriezenveen
20 november 2022 K.F.W. Borsje Vriezenveen
27 november 2022 E.J. Prins Daarle
04 december 2022 B.H. Weegink Katwijk aan Zee
11 december 2022 Xegrr]t()jenr]tzgllng Heilig J. v.h. Goor Rijssen
18 december 2022 | Heilig Avondmaal A.C. de Kruijf Rijssen
25 december 2022 | Eerste Kerstdag G. Herwig Hoge Hexel




Vierdaagse van Nijmegen voor Cambodja

“Zelfs jonge mensen zullen moe worden en uitgeput raken. Zelfs jonge mannen zullen
struikelen en vallen. Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht
krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze
zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.” Jesaja 40:30-31 BasisBijbel

Wat een festijn de Nijmeegse Vierdaagse. We hebben hem helemaal uitgelopen met
hier en daar wat stukjes op het tandvlees.

De eerste dag was uitgevallen vanwege de voorspelde hitte. Het was ons gewoon te
min om maar drie dagen te lopen en dus hadden we er voor gekozen om die dag zelf
een route te lopen. We vertrokken om 4 uur om zo om 9 uur weer terug te zijn. Ruim
voordat het heet zou worden. Om 4 uur is het natuurlijk nog pikdonker en dan is er in
het bos een hoop geritsel in het struikgewas. Ik denk dat de dieren zich kostelijk
vermaakt hebben met twee gillende vrouwen in het bos.

We zijn ontzettend dankbaar voor alle mensen die ons gesponsord hebben. Tot nu toe




Ik zal er zijn

Als ik zie wat wij verspreiden
Als ik zie hoe-weggeldwijd
Mens en dier op aarde lijden
Denk ik' Heer,'wij zijn U kwijt

b .
Zoveel dingen die benauwen
Water, vuur, een pandemie
Niet op mensen kunnen bouwe
Onrust, ruzie, jaloezie

Heer, ik kom met al mijn vragen,
Als ik afvraag: waarom dan
Fluistert U: Ik zal je dragen
Ik ben hier, Ik weet er van

0ok al wordt je veel ontnomen
Ik beloof, Ik zal er zijn

Wat je ooit zal overkomen

Ik beneer in al je pijn

Alles zal ten goede keren

Zoals ik eens heb voorzegd

Eens zal ik'de aard regeren

Wat hier krom is, wordt dan recht

Foto gemaakt door John Beuink - https://johnbeuink.fotoport.nl/
Dichter: Thea den Hoedt-Bokkers, overgenomen uit www.gedichtensite.nl

Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl

De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen
de PKN kerk te Hengelo.

Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.

Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.
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