
Rond de Thaborkerk 
12 Maart 2023 – Oculi (ogen) 

 

 

Op deze derde zondag van de veertig dagen tijd is er 
een oecumenische viering rond het thema: levend 
water. 
Het volk Israël smacht naar water  zo horen we in 
Exodus 17 en Jezus heeft dorst als Hij de Samaritaanse 
vrouw ontmoet bij de Jacobsbron. De bron van levend 
water kan ook ons op de been houden en inspiratie 
geven.  
We zullen o.a. een lied  zingen op tekst van Henk 
Jongerius: “ Kom naar het levend water, kom naar  
de bron: Leer valse schijn verlaten en keer je om.” 
Een louterende tekst passend in de tijd voor Pasen. 
De gezamenlijke koren o.l.v. van Han Paus verlenen hun 
medewerking aan deze dienst. 
 

Medewerkers aan deze viering zijn: 
Voorgangers:    Pastor A. Zoet en mw. C. van Egmond 
Ouderling:         Gé Klein Wolterink 
Diaken:               Leontine vd Sluys Veer 
Kosters:              Tonnie Elferink en Jan Sikking 
Bloemendienst: Lidy Blekkenhorst 

 

Collecte: 

RK:    1e Pastoraat in de parochie 
          2e Diaconie  
PKN: 1e Diaconie Binnenlands diaconaat 
          2e Kerk 
 
Bloemen: 
Vanuit de Thaborkerk gaan de bloemen naar de familie 
Koopman-Kremer, Carl Muckstraat 196, 
7558 EV Hengelo. 

 

Samen rond de Thabor 

Taizé/Stilte vieringen 
In de 40-dagentijd is er wekelijks een Taizé/stilteviering 
van 19:15-plm 19:45 uur in de kapel van de Thaborkerk, 
inloop tijd v.a. 19:00 uur. Daarna weer elke laatste 
woensdag van de maand. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuws vanuit de werkgroep “Markten” : 
De werkgroep die de viooltjes-, herfst- en kerstmarkt 
regelt is onlangs bij elkaar geweest en heeft data 
vastgesteld waarop deze markten gehouden gaan 
worden.  
Noteert u deze vast in uw agenda: 
Viooltjesmarkt 18 maart, herfstmarkt 23 sept.,  
Adventsmarkt 16 dec. Voor alle markten geldt: locatie 
Thaborkerk. Voor de viooltjesmarkt zullen de 
bestelformulieren binnenkort klaarliggen  
in de hal van de Thaborkerk en in de Waterstaatskerk. 
Ook is overeengekomen aan welk “goed doel” de 
opbrengst van de markten ten goede zal komen. 
Dit jaar is er gekozen voor het  Noodfonds Hengelo. 
Het Noodfonds Hengelo is ontstaan vanuit diverse 
kerken en de moskee in Hengelo en biedt een vangnet 
voor burgers die tijdelijk tussen wal en schip vallen. 
Alle inwoners van Hengelo en Beckum, gelovig of niet 
gelovig, kunnen voor eerste levensbehoeften een 
beroep op het Noodfonds doen. Wél altijd via 
hulpverlenende organisaties, bv. ‘Wijkracht”. Bij de 
oprichting van het Noodfonds Hengelo is gezorgd voor 
verschillende  
randvoorwaarden waardoor er zekerheid bestaat dat het 
gedoneerde geld dáár terechtkomt waar het voor 
bedoeld is. Voor gedetailleerde informatie over het 
Noodfonds Hengelo kunt u kijken op de website 
www.noodfondshengelo.nl De  Viooltjesmarkt  
 op 18 maart is van 9:30-12:00 uur 
Tray met 12 viooltjes is   €. 6,00 
Hanger met violen is ook €. 6,00 
Bestellijsten liggen op de tafel in de hal en straks bij de 
koffie op de tafels. 

 

Uit de Protestantse gemeente 

 
Langs deze weg willen Jan Willem en Ria Dijksterhuis 
bedanken voor de bloemen, die we zondag 26 februari 
ontvingen. De revalidatie van Jan Willem in het Borsthuis 
verloopt goed. En zo’n bloemetje en alle lieve aandacht, 
helpt ook bij het herstel. Nogmaals bedankt. 
Ria Dijksterhuis. 
 
Koffiemorgen woensdag 15 maart 
Tussen 10.00 en 11.20 uur staat de koffie en thee voor je 
klaar. De kans is groot dat er weer een boeiend 
onderwerp op tafel komt. Schuif aan om te luisteren of 
mee te praten. We zien je graag! 

Henny Zijlema en Margriet van der Meulen 

http://www.noodfondshengelo.nl/


 
Nieuwe naam : Breicafé Waterstaatskerk, waar 
gebreid wordt voor Kleine Kracht. 
Iedereen, die van breien of haken houdt en zich in wil 
zetten voor goede doelen is welkom in het Breicafé 
WSK. Op de startmiddag, 2 maart, waren we met 9 
dames en het was erg gezellig! We komen wekelijks bij 
elkaar op donderdagen van 14:00 tot 16:00. We breien 
of haken met eigen materiaal voor stichting Kleine 
Kracht onder het genot van koffie of thee.  
Voor wie moeite heeft met breien en/of haken zijn er altijd 
mensen, die kunnen helpen….. Informatie: Diet Bril, tel: 
0613314807, dbbril@home.nl 
Haak aan, steek in en brei een steekje mee!     
                                                              
Verlies en hoe verder …… 
Een middag om samen te komen en met elkaar te delen 
of alleen te horen hoe te leven met groot verlies.                                 
De werkgroep “Verlies en verder “van de 
geloofsgemeenschap H.Fransiscus organiseert een 
bijeenkomst over dit onderwerp. 
Wanneer : dinsdag 21 maart van 14.00 u – 16.00 u. 
Waar : Fransiscuskerk, Berfloplein ( Voorheen 
Bethelkerk ) 
De werkgroep nodigt u van harte uit! 
 

Kletspot veertigdagenproject 
Elke zondag besteden we aandacht aan het 
veertigdagenproject: Verander je mee?. Een project voor jong 
en oud!  
Vieren, op weg naar Pasen, dat niet alles hetzelfde hoeft te 
blijven. Dat God dingen verandert en dat wij mee mogen 
doen. God maakt een nieuw begin, en jij mag daarin 
meegaan. Verander je mee? 
De thema’s van iedere zondag lenen zich uitstekend voor 
gesprek bij de koffie. We bevelen daarom ook van harte aan 
gebruik te maken van deze wekelijkse ‘’kletspot’’ aan de hand 
van het thema. Na de dienst vind u de kletspotten op tafel. 
Met daarin vragen voor jong en oud(er). 
Het thema van vanmorgen is: Een bijzondere ontmoeting. 
Marije Kooistra 

 
PAASONTBIJT 
Er wordt weer een paasontbijt georganiseerd, dat past 
ook goed bij het jaarthema van de kerk: “Aan tafel”. Het 
ontbijt is vlak na de dageraadsviering op paasmorgen 
9 april rond 8.00 uur. Schuift u/jij gezellig aan? 
Om deel te nemen aan het paasontbijt is het fijn als we 
weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.  
U kunt zich daarom opgeven via intekenlijsten die 
klaarliggen op de zondagen 12, 19 en 26 maart tijdens 
de koffie. 
U kunt zich ook opgeven bij Arina Vellinga via de mail: 
arinavellinga@xs4all.nl of met haar bellen 06-49650848. 
Namens de voorbereidingscommissie, Arina                                                                                     
 
 
 
 
 

 
"Kom mee naar buiten allemaal " voor een excursie 
naar Kristalbad op Wereldwaterdag. 
In coronatijd hadden we een online rondleiding over het 
waterbeheer in het Kristalbad, omdat toen de 
rondleiding buiten niet door kon gaan. Nu hebben we de 
kans dit waterbergings-, waterzuiverings- en 
recreatiegebied op de grens van de gemeenten Hengelo 
en Enschede real-life te bezoeken.De excursie Kristalbad 
wordt geleid door een vrijwilliger van het    waterschap 
Vechtstromen. 
We verzamelen ons op 22 maart 10:30 Kettingbrugweg 
op de parkeerplaats schuin tegenover het huisnr. 50. 
De excursie duurt een uur en daarna gaan we gezellig 
koffie/thee drinken op een onverwacht adres. 
(U hoeft zich niet speciaal op te geven) 
U bent van harte uitgenodigd! 
Noteer alvast de datum in uw (digitale) agenda. 
Harry Groothuis 
(Namens Groene Kerk Hengelo) 06-57918307 
 
 
Studiedag 'Loutering en rouw'  
Zaterdag 1 april 10.00 - 14.30 uur in de 
WATERSTAATSKERK  
Na het ochtendprogramma volgt een middag 
programma: met een gezamenlijke lunch en een 
groepsgesprek in kleine (behapbare) groepen. Meedoen 
aan het middagprogramma kan alléén door je op te 
geven op onderstaand mailadres. 
De studiedag wordt georganiseerd door '7+1' meetings 
in de Waterstaatskerk i.s.m. de Kunstcommissie van de 
Waterstaatskerk en de Vereniging Vrijzinnig 
Protestanten 
Aanmelding voor lunch en middagprogramma bij 
coördinator Rinse Visser, 
7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de dienst bent u weer van harte welkom 
voor een kopje koffie, thee of een glas limonade. 
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