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33e jaargang april 2023

‘t Is al voor mij geschied!

En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel
de legerafdeling bijeen. En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een
doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op en begonnen Hem te begroeten:
Gegroet, Koning van de Joden! En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en
bespuwden Hem en zij vielen op de knieén en aanbaden Hem. En toen zij Hem bespot
hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en
leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen. Markus 15:16-20

Een plek geven in ons leven voor de Heere Jezus, is niet gemakkelijk. Een plek geven aan
een Baby in een kribbe, dat willen wij nog wel. Maar plaats maken in ons leven voor de
Zoon van God aan het kruis? Dat is bijzonder moeilijk. En toch vraagt God ons om plaats
te maken. Ruimte voor het Evangelie van het lijden van onze Heere Jezus. En God vraagt
om ons kruis op ons te nemen. En achter Christus aan te gaan.

Wij lezen het Lijdensevangelie, maar blijven wat op een afstand staan. Het raakt ons
eigenlijk niet zo. Wij zien de Romeinse soldaten Jezus slaan met de zweep. Jezus een
rode mantel aantrekken. Een doornenkroon op Zijn hoofd zetten. Naar Jezus spugen.

Wij kijken ernaar, maar doen dat van verre. Of wij draaien ons hoofd weg van dit tafereel.
Maar het gaat hier ook om ons. Wij en onze zonden zijn de oorzaak voor al dit lijden. En
het vreemde, het wonderlijke is dat Jezus dit Zelf wilde ondergaan. Wat dat is het
Evangelie, het Goede Nieuws: Jezus Christus is voor ons gestorven, en daardoor worden
onze zonden vergeven. Het gaat hier om het Evangelie waardoor wij zalig worden.

Uit de geschiedenis van het lijden van Christus leren wij om de zonde te haten. De zonde
was de oorzaak van het bittere lijden van Christus. Onze zonden hebben de doornenkroon
geviochten. Onze zonden hebben geslagen met de stok. Onze zonden hebben de spijkers
geslagen in handen en voeten. Wanneer wij dit bedenken en voelen in ons hart, dan
moeten wij wel de zonden haten. En een grote liefde voelen voor onze Heiland, Die dit
alles wilde lijden. Omwille van ons. Het Lam van God, helemaal zonder schuld. Die de
zonde van de wereld op Zich nam. Die onze zonden op Zich nam.



De Romeinse soldaten slaan en spugen Jezus. Christus wordt vernederd en bespot:
Gegroet, Koning van de Joden! En ze knielen voor Jezus neer. Knielen om te spotten. De
hele wereld om ons heen spot met Jezus. En wij gaan daar snel in mee. En wij moeten het
steeds weer belijden: Heere, help ons om op te komen voor Uw eer. Help ons om staande
te blijven in deze wereld. Om te blijven geloven in en vertrouwen op U.

Laat mij toch nooit vergeten
die kroon, dat kleed, dat riet!
Dit trooste mijn geweten:

't is al voor mij geschied!

Bron: gevonden op internet

60 jaar Hervormd Gereformeerde Groepering

Op 7 april 2023 is het 60 jaar geleden dat de Hervormd Gereformeerde Groepering is opgericht.
Deze groep is ontstaan in de jaren '60 doordat sommige gemeenteleden door de prediking in
(toen nog: hervormd) Hengelo aanleiding zagen om kerkdiensten in andere Twentse plaatsen te
bezoeken. Ook nam de kerkenraad in de jaren ‘60 het besluit om de reguliere tweede diensten
te stoppen wegens te weinig animo. Doordat een bepaalde band ontstond tussen deze
“zoekenden” is door hen besloten de kerkenraad te vragen of het mogelijk was om in de kerk
zelf avonddiensten te organiseren waarin predikanten van Hervormd-Gereformeerde grondslag
voorgaan. Hiermee is, onder voorwaarden, ingestemd. De diensten vinden plaats onder de
verantwoordelijkheid van de kerkenraad, de organisatie ervan ligt bij de Commissie HGG

(Bron: www.waterstaatskerk-hengelo.nl / Organisatie / Historie).

Het is Gods rijkdom en zegen dat deze diensten, waarin de prediking van Gods Woord een
centrale plaats inneemt, nog altijd voortgaan. Daarnaast is er grote dankbaarheid dat steeds
meer mensen de avonddiensten bezoeken. Hoe toepasselijk is dan te lezen in Romeinen 11
vers 36: “Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.” (NBV21).

We nodigen iedereen uit om eens de dienst van 19.00u in de Waterstaatskerk in Hengelo te
bezoeken. Van harte welkom! In deze diensten hanteren we het bekende Liedboek 2013 en de
Herziene Statenvertaling.

De commissie denkt erover om deze zomer bij dit mooie jubileum stil te staan.

UIT EN VOOR DE GEMEENTE

e De commissie HGG wil deze zomer een activiteit organiseren zodat we met een
groep mensen ergens naar toe kunnen en eventueel af kunnen sluiten met een
hapje eten. Er zijn al een aantal leuke suggesties binnengekomen, maar heeft u
ook een suggestie laat het dan even weten aan Rolf Pothof


http://www.waterstaatskerk-hengelo.nl/

Datum | pijzonderheden Naam plaats
02-04-2023 | Koffie drinken Ds. J. van het Goor | Rijssen
09-04-2023 | Eerste Paasdag Dhr. J.P. Bredenhoff |Wierden
16-04-2023 Ds. H. van Wingerden | Rijssen
23-04-2023 Ds. G.A. Schreuders | Wierden
30-04-2023 Ds. J.W. Goossen Vriezenveen
07-05-2023 Ds. A. Prins Vriezenveen
14-05-2023 Ds. G. Herwig Hoge Hexel
21-05-2023 Ds. M.H. de Jong Vriezenveen
28-05-2023 | Eerste Pinksterdag Dhr. J.P. Bredenhoff |Wierden
04-06-2023 Ds. G. de Goeijen Den Ham
11-06-2023 Ds. J. van het Goor Rijssen
18-06-2023 Ds. A.C. de Kruijf Rijssen
25-06-2023 Ds. L.W. Smelt Voorthuizen

" Paasgedicht van Frits Deubel

Ze had het vaak gelezen,
haar leven lang gehoord,

dat Jezus was gekruisigd,
Zijn handen diep doorboord
en dat Hij na drie dagen

uit 't graf verrezen was.

Maar ‘t wist haar niet te raken
als zij dit wonder las.

Haar eigen levenspad was
van vele tranen nat,

tot de verrijzenis haar
ineens gegrepen had.

De Heer gaf het bewijs dat
de opstanding bestaat,

die boven al het lijden

en 't zwaarste kruis uitgaat.

Zo werd die grootse morgen
de aanvang van een dag,
waarop zij heel haar leven

in ‘t licht van Pasen zag.

Ze weet dat niets ter wereld
Gods almacht kan weerstaan
en die daarin geloven

met Jezus opwaarts gaan!




Verkooppunt Woord en Daad

Zoals eerder werd geschreven in deze nieuwsbrief ben ik verkooppunt voor Woord en
Daad. Naast koffie (filterkoffie voor €6,99 per 500 gram en koffiebonen voor €7,99 per
500 gram) ben ik nu ook thee gaan verkopen!

U kunt kiezen uit de smaken breakfast; €3,95 voor een zakje thee, Earl Grey; €4,95 per
zakje thee en de smaken Rooibos, Ceylon green en Naturally calm zijn €5,95 per zakje
thee.

Met de opbrengst steunt u boeren op de Filipijnen.

Kleding, briefgeld en theezakjes zijn eindproducten waar de stevige vezels van de
abacaplant in verwerkt worden. Op de Filipijnen wordt al eeuwenlang abaca geteeld
door kleinschalige abacaboeren. Samen met partnerorganisaties werkt Woord en Daad
aan een toekomst voor deze boeren.

Dus wilt u dit doel steunen?
Bestel dan via koffieverkooppuntprins@gmail.com of via WhatsApp: 0620282658

Met vriendelijke groet,
Corina Prins


mailto:koffieverkooppuntprins@gmail.com

20 jaar Theologische Vorming Gemeenteleden in Rijssen

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden is
gestart in Rijssen. We hopen dit op D.V. zaterdag 13 mei 2023 te vieren. We nodigen u
dan ook graag uit als (oud-) cursisten, docenten en bestuursleden dit met ons te
herdenken.

Centraal tijdens het programma staat een viering waarin we terugkijken op de afgelopen
20 jaar, en ingaan op de betekenis van onze cursus voor deze tijd. We zullen onder
andere samen zingen, bidden, uit de Bijbel lezen en danken dat ook deze cursus nog
vele jaren in Rijssen gegeven mag worden.

De viering begint om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie of thee. Na afloop
IS er een ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De lustrumviering vindt plaats op de leslocatie, hervormd centrum Sion, Johannes
Vermeerstraat 2 in Rijssen. Wij nodigen u allen van harte uit voor deze viering.

Omdat wij graag een indruk willen hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten,
vragen wij u wanneer u van plan bent te komen, zich vooraf aan te melden bij de
secretaresse van de TVG Rijssen, Ria Harbers. Bereikbaar per email:
tvarijssen@gmail.com of telefonisch 06-20581532. We vragen u dit te doen voor
zaterdag 29 april 2023.

Tenslotte zal er een giftenpot staan voor de bestrijding van de onkosten. Uiteraard is uw
gift geheel vrijwillig. De opbrengst hiervan gaat na aftrek van de onkosten naar de
stichting Open Doors t.b.v. de aardbevingen in Turkije en Syrié.

Wij hopen van harte dat wij u op D.V. zaterdag 13 mei mogen begroeten.

Ds. K.A. Hazeleger, cursusleider TVG Rijssen.

Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl

De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen
de PKN kerk te Hengelo.

Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.

Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting.

HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O) 5 Water
Opgericht: april 1963

Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELO 5 ‘ l Staat s
Bank: ABN AMRO: NL20 ABNA 059.02.69.062 |

- kerk

Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks


mailto:tvgrijssen@gmail.com
mailto:rolf@rolfpothof.nl

