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De Heilige Geest openbaart het onderwijs van Christus 
 
“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de 
waarheid” Johannes 16:13a 
 
De Heilige Geest openbaart niet alleen de Persoon en het werk van Christus – Hij openbaart 
ook het onderwijs van Christus. Onze Heere zei tegen de discipelen voordat Hij hen verliet: 
“Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, 
de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid” (Johannes 16:12-13a. 
Dat betekent: “Hij zal je herinneren aan de dingen die Ik heb gezegd en die jullie nu niet kunnen 
begrijpen, maar Hij zal ze jullie duidelijk maken”. 
 
Dus als je moeite hebt met het begrijpen van het Evangelie, vraag God dan om je Zijn Geest in 
al Zijn volheid te geven, en je zult het beginnen te verstaan. Het is funest om je natuurlijke 
verstand erop los te laten: “Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God 
niet aan… Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden” 
(1 Corinthiërs 2:14) 
 
Lees 1 Corinthiërs 2 en begrijp dat deze dingen van een ander rijk zijn, dat ze behoren tot een 
andere orde. De enige manier om het nieuwtestamentische onderwijs over Christus’ 
persoonlijke werk en onderwijs te begrijpen is door de ogen van je verstand te laten verlichten 
door de Heilige Geest. Dus als je in de problemen zit, verspil dan geen tijd met het lezen van 
filosofische boeken over deze zaken; probeer ze niet te begrijpen met het natuurlijke verstand, 
want dat is onmogelijk. We hebben te maken met wonderen. We zijn in het rijk van het 
bovennatuurlijke en het geestelijke, en onze enige hoop is dat de Heilige Geest zal komen met 
Zijn oogzalf. Om onze ogen te zalven, zodat ze zullen worden geopend voor de gezegende 
waarheid. 
 
D. Martin Loydd-Jones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
UIT EN VOOR DE GEMEENTE  

 

• Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een uitnodiging voor de nieuwe cursus 
Theologische Vormgeving Gemeenteleden die op zaterdag 02 september 2023 
weer begint in Rijssen. 

• Namens de HGG hebben we bij Steffie Brasser en bij haar zus een mooi boeket 
bloemen laten bezorgen. De zus belde om hiervoor te bedanken, ze hebben het 
allemaal erg moeilijk met deze situatie. 

• Maarten en Mirjam Bargeman hebben in hun recente nieuwsbrief bekend 
gemaakt dat ze Cambodja gaan verlaten en weer in Nederland komen wonen. 
De moeilijke situatie waarmee ze in hun gezin en tijdens hun werk te maken 
hebben gekregen, heeft hen dit moeilijke besluit doen nemen. Ze danken alle 
mensen die hen al die tijd een warm hart hebben toegedragen en zullen t.z.t. met 
uitgebreidere informatie komen. 

 
 

 

Datum bijzonderheden Naam plaats 

2 juli 2023 
Voorbereiding Heilig 
Avondmaal / Koffie 
drinken Ds. M. Maas Rijssen 

9 juli 2023 Heilig Avondmaal Ds. J.W. Goossen Vriezenveen 

16 juli 2023  Ds. B.H. Weegink Katwijk aan Zee 

23 juli 2023  Ds. H. van Wingerden Rijssen 

30 juli 2023  Dhr. J.P. Bredenhoff Wierden 

6 augustus 2023  Ds. H.J. Donken Wierden 

13 augustus 2023  Ds. G.A. Schreuders Vriezenveen 

20 augustus 2023  Ds. K.F.W. Borsje Vriezenveen 

27 augustus 2023  Ds. B.J. Heusinkveld Daarle 

3 september 2023  Ds. L.P. Blom Rijssen 

10 september 2023  Ds. C. Maris Aalten 

17 september 2023 
Voorbereiding Heilig 
Avondmaal Ds. K.A. Hazeleger Westerhaar 

24 september 2023 Heilig Avondmaal Ds. J.W. Goossen Vriezenveen 

 
 
 

Boek over Belijdeniscatechisatie 
 
Ds. Van het Goor heeft voor zijn eigen belijdenis catechisanten een cursus geschreven, 
dat later in boekvorm is uitgegeven. Ik heb een paar van die boeken van hem gekocht, 
maar hij heeft mij een aantal extra exemplaren gegeven met de opmerking “ze liggen bij 
mij toch maar op zolder, dat is jammer”.  
Als u belangstelling heeft voor zo’n boek, dan kunt u er zondagavond van mij één 
krijgen. Mocht u er niet zijn, laat het me dan weten, dan houd ik een boek voor u achter 
zolang de voorraad toereikend is. Met dank aan ds. Van het Goor! 
Een hartelijke groet 
Dinie Pothof 



 

 

 
 
 
Dichter: Frits Deubel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
 
 
 
HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O)  
Opgericht: april 1963 
Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELO 
Bank: ABN AMRO:  NL20 ABNA 059.02.69.062 
Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks 
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