Orde voor de viering kerstavond 2023 Ga mee 20uur
Waterstaatskerk

M.m.v. muziekgroep o.l.v. Mariélle en Harwin. Met Marijn V en Marijn P, Eva Loes, Berjan, Ryan,
Teun.

Voorganger: Marije Kooistra

m.m.v. meerdere acteurs o.a. Jolanda, Berjan, Arco, Stijn, Erik, Jannik en Floor.

Samenzang voor de viering ( ca 10 minuten voor aanvang)

LB 498 Uit het duister hier gekomen (melodie LB 498)
Uit het duister hier gekomen

mensen van de wereldnacht

onbestemd verward in dromen

niet vermoedend wie hen wacht

zoekend of een woord opgaat

als een ster van dageraad.

Melodie Midden in de Winternacht LB 486, alternatieve tekst: Eveline Stem en Job
Heeger

1 Wat al eeuwen is verteld,
waar wij ook van dromen,

wat door velen is voorspeld,
gaat dat nog eens komen?
Wanneer eindigt toch de nacht,
komt de tijd door ons verwacht,
breekt het licht zich baan,
vangt de Vrede aan?

God, wanneer, ja wanneer
gaan de tijden keren

en zult U regeren?

Stille nacht LB 483: 1, 3, 4

Stille nacht, heilige nacht

Hoor een stem fluistert zacht

Het begint met een hemelse groet
‘Er zij licht’ en de aarde wordt goed
Woord van God als begin (2x)

Stille nacht, heilige nacht

Heeft opnieuw hoop gebracht

Het wordt licht door een kind in de stal
dat de wereld verwonderen zal
Levend woord in de nacht (2x)

Stille nacht, heilige nacht

Zing een lied, onverwacht

Brengt je in donkere nacht het bericht
Ook voor jou is er leven en licht

Licht als in het begin (2x)



20uur Aanvangslied
LB 478: 1 Komt verwondert U hier mensen

Komt verwondert u hier mensen,
Ziet hoe dat u God bemint

Ziet vervuld der zielen wensen
Ziet dit nieuw geboren kind

Ziet diet vort i zonder pracht
Ziet die 't al is in gebreken

Ziet die’t licht is in de nacht

ziet die’'t goed is dat zo zoet is
wordt verstoten wordt veracht.

Scene 1 A: Groot nieuws over een bijzondere ster

Scene 1B: We gaan op reis, volg die ster!

Omdat God van mensen houdt, zal hij het hemelse licht naar ons sturen. Dat licht zal ons de
weg naar vrede wijzen” (Luc 1: 78)

Na scene 1 Lb 496:1 Een ster ging op uit Israél
Een ster ging op uit Israél, na duizend en een nacht
Een oud verhaal werd doorverteld

een lied weerklonk in de nacht

Dit was het uur van onze God

een men-sen-zoon gelijk

De onze naam draagt en ons lot

Die nacht begon zijn rijk

Scene 2: De reis gezien vanuit het Oosten

Matt 2: 1-2, 9-12 (BGT) Er kwamen wijze mannen uit Het Oosten, een ver land. Ze vroegen aan de
mensen: Waar is de koning die kortgeleden geboren is? Wij hebben zijn ster gezien. Die ster kwam
aan de hemel omhoog. De wijze mannen waren op weg gegaan om de nieuwe koning te eren. De

wijze mannen gingen weer op weg. En opeens was daar weer de ster die ze eerder gezien hadden.
Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg”.

EIB 100 Melodie: O Holy Night,

Oh holy night

The stars are brightly shining.

It is the night of my dear Saviour’s birth.
Long lay the world in sin and error pining

Till He appeared and the soul felt it's worth.
A thrill of hope, the weary soul rejoices,

For yonder breaks a new and glorious morn!
Fall on your knees!

O hear the angel voices!

O night divine of night when Christ was born.
O night oh holy night , o night divine.

2. Led by the light of Faith serenely beaming
With glowing hearts by His cradle we stand
So led by light of a star sweetly gleaming
Here come the wise men from Orient land
The King of Kings lay thus in lowly manger
In all our trials born to be our friend.



Fall on your knees

Oh hear the angel voices

Oh night divine

Oh night when Christ was born
Oh night divine

Oh night divine

Scene 3: Pech onderweg en hulp uit onverwachte hoek
Lucas 2: 8-11A, 12, 15 (bewerkt)

Die nacht waren er herders buiten op het veld. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een
engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar
de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar
blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. En zo kunnen jullie hem herkennen:
het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan.
Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’

Scene 4: de maaltijd delen

Micha 5: 1, 3-4

‘Luister, Betlehem in Efrata. Jij bent één van de kleinste steden van Juda. Toch zal er uit Bethlehem
iemand komen die namens mij leider zal zijn van Israél. Hij zal afstammen van een heel oude familie.’
Als die nieuwe leider over het volk gaat regeren, zal hij goed voor de mensen zorgen. Hij zal kracht
krijgen van de Heer, zijn God. Aan hem zullen de mensen zien hoe groot en machtig de Heer is. Dan
kunnen de mensen veilig leven. Want de nieuwe leider zal heersen over de hele wereld.

Na Scene 5

Sela- kerstnacht boven Bethlehem

KERSTNACHT BOVEN BETHLEHEM

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.

En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!

En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen

ons vandaag opnieuw omgeven.

Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.

Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.



Is er iets of iemand ooit te klein

voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.

Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Scene 5: Matt. 2: 11-12: De ster bleef staan boven het huis waar het kind was. De wijze mannen
gingen naar binnen. Daar zagen zij het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden
hem. Ze gaven hem dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierrook en mirre’.

Slotwoord en Luisterlied Licht aan - Nederland Zingt - YouTube

Tijdens collecte speelt muziekgroep ‘Hallelujah’
Na collecte LB 503: 1,2, 4

1 Wij staan aan zijn kribbe,
aanschouwen de bron,

de oorsprong der schepping,
de opgaande zon:

dit leven zal stralen,

door God zelf bemind.

Wij groeten de toekomst,
gevat in dit kind.

2. Wij lezen Gods wezen

in 't kwetsbare licht.

De nacht geetft zijn liefde

een helder gezicht:

een kind dat ontvlamt als een aarzelend vuur
als licht op ons pad in ons donkerste uur

4. Hoe diep ook het duister
waarin hij verschijnt,

zijn ster aan de hemel
heeft alles omlijnd.

Het is ons tot lichtbron

in donkere nacht,

het zonlicht van Pasen
wint hier al aan kracht!

Gebed
Zegen
Slotlied: Ere Zij God

Toegift muziekgroep Halleluja


https://www.youtube.com/watch?v=zQ8r7b0h-48

