
 
Zondagsbrief 21 januari 2024 

Welkom! De zondag begint de Week van Gebed voor de Eenheid 
van alle kerken. De dienst van vanmorgen is voorbereid door 
mensen uit de Goede Herder parochie (Franciscuskerk en 
Thaborkerk), de Remonstrantse gemeente, de Doopsgezinde 
gemeente en de Protestantse gemeente. Daarom een extra warm 
welkom voor de mensen uit de andere geloofsgemeenschappen! 
Fijn dat u/jij er bent. 
De lezing uit het Evangelie over de Barmhartige Samaritaan is voor 
deze zondag aangereikt door christenen uit Burkina Faso. Daar is 
het de gewoonte om de kerkgangers aan het begin van de dienst 
wat water aan te bieden om te drinken. Met het oog op de lezing 
hebben wij vanmorgen deze gewoonte overgenomen: u hebt 
allemaal wat water aangeboden gekregen. 
 

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 

− Voorganger: pastor Annette Zoet, ds. Kirsten Slettenaar 

− Ouderling: Auke Visser (OvD) 

− Diaken: Marina Wielhouwer 

− Collectant: Jan van der Vaart 

− Lector: Ineke Groot 

− Gastvrouw: Joke Wikkerink 

− Basiscatechese: Yvonne Timmer 

− Kinderdienst: Heidi Muijzer 

− Kind van de zondag: (Marije Kooistra) Femke 

− Bloemendienst: Miny Nijboer 

− Opname & Regie: Jan Hopster, Klaas van der Kooi 

− Koffiedienst: Arina Vellinga, Bert Bril, Anneke de Wit 

− Koster: Jan Aanstoot 
Oecumenische viering m.m.v. Twents Liturgiekoor 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 

− Voorganger: dhr. J.P. Bredenhoff, Wierden 

− Organist: Jaap Vonk 

− Koster: fam. Prins 

 

Collectes: 
1e Collecte voor het NBG  
De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor het 
Nederlands Bijbelgenootschap. Dit jaar is de collecte voor de 
eilanden in de Stille Zuidzee bestemd. Deze liggen heel erg 
afgelegen. Daardoor is er een tekort aan Bijbels, want importeren 
is lastig. Maar het goede nieuws is: mensen zouden dolgraag een 
eigen Bijbel willen! Ze wachten vaak al jaren tot ze er eindelijk 
zelf in kunnen lezen. Iemand vraagt: waarom Stille Zuidzee? Dit 
project sluit goed aan bij het thema ‘Van waar de zon op komt tot 
waar die ondergaat.’ omdat het in de eerste tijdzone ligt waar de 
dag begint, en omdat het zo afgelegen is. Help ons deze mensen 
te bereiken! Roelof Eshuis 
De kerk kunt u ook steunen door uw bijdrage over te maken naar 
rekeningnummer 
NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo 
o.v.v. Collecte NBG – 21 januari. 

2e Collecte voor de Diaconie 
U kunt ook uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL20 
INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, 
o.v.v.Collecte Diaconie– 21 januari. 

QR-codes voor de bankieren-app 
Deze QR-code kan gescand worden met elke bankieren-app 
(ing, abnamro, rabo, etc). Het bedrag staat vooringesteld op 
€5,00 euro maar is instelbaar. Het minimum bedrag is €2,00. 

 
 
Uit de gemeente: 
De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een groet 
van ons allen naar: 
Fam. J. Morssink 
Ook gaan bloemen naar: 
Fam. W.H. Hamberg, Carl 

Een kaarten gaat naar: 
Mevr. L. Scholtens-Aarten 
 
Bedankt. 
Op 14 januari kreeg ik de bloemen vanuit de Waterstaatskerk 
en een kaart met veel namen daarop. 
Allen hartelijk dank hiervoor. 
Alie Bleumink-Hessels. 
 

Beste kerkgenoten, 
Bedankt voor de bloemen maar ook voor de vele mooie 
kaarten met bemoedigende, troostrijke woorden die ik heb 
ontvangen. Hartverwarmend te mogen ervaren dat zoveel 
gemeenteleden met je meeleven. 
Mijn ernstige ziekte (acute leukemie) is niet verdwenen, maar 
ik ben heel dankbaar dat het nu toch wat beter gaat. 
Hartelijke groet, ook van Wil, 
Paul Hoogendoorn 

 
Bezorger Binding gezocht. 
Bezorger gezocht voor de Binding.: de wijk ligt tussen 
spoorweg Hengelo-Delden, Geerdinksweg, Weversweg, 
Spinnersweg, Meiersweg ,Industriestraat. Aantal +/- 30 stuks. 
Info: Dinie Wind, dinie.wind@kpnmail.nl, 2436036 

mailto:dinie.wind@kpnmail.nl


Kaartengroep. 
Kaartengroep WSK. Dankzij de opbrengst van de verkochte kaarten 
hebben wij het mooie bedrag van € 540,-- kunnen overmaken naar 
de St. De Kleine Kracht. Dit bedrag kwam niet alleen van de 
verkoop van de kerstkaarten, maar dat was wel het grootste deel. 
Zo ziet u maar hoe waardevol het is dat de ontvangen kaarten 
worden ingeleverd. 
Hartelijk dank aan alle gevers en kopers. 
 
Aktie Kerkbalans 2024. 
Deze week heeft u waarschijnlijk van de 
vrijwilligers een brief ontvangen waarop u uw 
toezegging kan doen. Wilt u zo veel mogelijk 
proberen deze bij de vrijwilligers terug te bezorgen, bij voorbaat 
dank. 
Mogelijk heeft u nog geen brief ontvangen, dan komt deze nog met 
de post in de komende week. Mocht u eind van de week nog geen 
brief of mail ontvangen hebben, neem dan even contact op met 
het Kerkelijk Bureau. 
Afgelopen dinsdag 16 januari zijn ook de E-mails verstuurd aan de 
leden die aangegeven hebben de toezegging graag digitaal te 
doen. Bovenaan en helemaal onderaan deze E-mail staat de link 
waarmee u de toezegging kunt invullen (u hoeft niet in te loggen). 
We hebben gemerkt dat bij enkelen de bovenste link niet werkt, 
maar gelukkig werkt de link onderaan wel. Wilt u uw toezegging 
voor 25 januari doen? Dan hebben we op de telavond een zo 
compleet mogelijk beeld van de toezeggingen voor dit nieuwe jaar. 
U wordt allen van harte uitgenodigd om de telavond bij te wonen, 
25 januari in de ontmoetingszaal. 
En een heel hartelijk dank aan de vrijwilligers die ondanks de kou 
en gladheid toch op weg zijn gegaan om de brieven rond te 
brengen. 
De commissie fondsen werving 
 
Van de beheerder. 
Koffiedrinken na de dienst 
Elke zondag wordt er na de dienst koffie geschonken in de foyer en 
in de ontmoetingsruimte. Dit is een goed gebruik waar we, mede 
dankzij de vrijwilligers van de koffieploegen, elke zondag weer van 
kunnen genieten! 
Soms is het zó gezellig dat je maar niet weg kunt komen en dat is 
natuurlijk geen probleem, zolang er maar wel minstens één 
persoon de verantwoording neemt om bij vertrek de boel af te 
sluiten én de lichten uit te doen. Vorige week zondag is dat er bij 
ingeschoten. Daarom help ik eenieder graag even hieraan 

herinneren.       
Gladde stoepen en oprit 
De afgelopen weken was het weer af en toe glad op straat en 
ondanks de mooie witte wereld waar we ook even van konden 
genieten, hebben de gladde stoepen en opritten soms vervelende 
gevolgen. Zo ook bij onze Waterstaatskerk. We proberen zelf, 
vooral op het plein waar dat nodig is wel te strooien, maar soms is 
de oprit naar de kerk toe ook nog best glad en ik ben zelf niet altijd 
aanwezig.  Daarom opgelet in deze tijd, als u de kerk bezoekt!   En 
mocht u tips voor mij hebben, of mensen kennen die met van die 
strooiwagentjes rondrijden over de fietspaden, dan hoor ik dat 
graag van u. 
Vriendelijke groet, uw coördinerend beheerder Inge Postma 
 
Inleveren breiwerk voor stichting Kleine Kracht. 
Op zaterdagmorgen 27 januari a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur 
neem ik -Diet Bril- graag brei- en haakwerken in ontvangst. Is het 
om een of andere reden niet mogelijk om het te brengen, dan kan 
het door mij wel opgehaald worden. 
Mijn tel.nr. is 074 2426653 of 0613314807. 

Bel op de genoemde datum gerust aan in de Hermelijnstraat 
5. Tot ziens daar! 
Vriendelijk verzoek om dit bericht evt. door te geven aan 
andere breisters en haaksters, zodat er weer -net als 3 
maanden geleden- een auto vol warme kleding, dekens, sjaals, 
mutsen en sokken naar Kleine Kracht gebracht kan worden. 
 
Peuter Kleuter Viering Pannenkoeken eten 

De inkopen zijn gedaan. Onze 
jeugd is in baktraining. De 
motivatie is er. 
Kortom: De voorbereidingen zijn 
gestart voor het maken van 
overheerlijke pannenkoeken op 
zondag 28 januari.  
U gaat toch ook genieten van 
deze lekkernij na afloop van de 
kerkdienst? 
En de jeugd kan beloond worden 
voor deze lekkernijen met een 
vrije gift voor Het Goede Doel 
van 2024. 
 
 

Mededelingen uit de Thaborkerk  

Donderdag 25 januari is er s’ ochtends om 10.00 uur een 
Woord en Communieviering. 
Zondag 28 januari  is er om 11:00 uur een Woord en 
Communieviering m.m.v. het Edith Steinkoor.  
Voorganger is:  Marian Kroeze 
Lector:  Gerard ter Ellen 
----------------------------------------------------------------------------- 
Oecumene in de Thabor 
Woensdag 31 januari is er om 19:15 uur een Taizé / 
stilteviering. 
Woensdag 14 februari Luiden we de 40-dagentijd in om 19:00 
uur Voorgangers zijn dan: Betsy Springer en Angelika Oude 
Wesselink. M.m.v. de Cantores olv. Brigit Huiskes 
In de 40-dagentijd is er elke woensdagavond een Taizé/ 
stilteviering van 19:15 tot plm. 19:45 uur, inloop v.a. 19:00 uur. 
U bent van harte welkom! 
Het bloemetje van de Thaborkerk gaat deze zondag naar lma 
Platenkamp zij verblijft op dit moment in het Borsthuis 
afdeling Zwaantje. 
----------------------------------------------------------------------------- 
Mededelingen vanuit de Franciscuskerk 
Dinsdag 23 januari is er om 9:30 uur een Woord en 
communieviering 
Zondag 28 januari is er om 11:00 uur een Eucharistieviering 
voorganger is dan Casper Pikkemaat m.m.v. het gemengd 
koor. 
Vanuit de Franciscusgeloofsgemeenschap wordt ons gebed 
gevraagd voor: 
Hermien Struik-Vorgers , Theo Bruens ,Ben en Willy van Ligten, 
Gerard Westerhof  
Het bloemetje vanuit de Franciscuskerk gaat naar Tiny Stam. 
 

Uitnodiging. 
Na de morgendienst bent u weer van harte 
welkom in de foyer voor ontmoeting en een 
kopje koffie, thee of een glas limonade. 
 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 

naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
 


