
 

 
Zondagsbrief 25 februari 

Inleiding op de zondag 
Wees welkom! Wij zijn op aswoensdag op weg gegaan naar 
Pasen – zoeken in het donker van deze wereld naar Licht. We 
bezinnen ons: waar willen we ruimte voor maken? Want 
onze wereld is vol lawaai en drukte. In de veelheid van 
geluiden, in de drukte van onze tijd en in de zorgen van deze 
wereld zoeken wij naar een plek om op adem te komen. Om 
moed te putten, om kracht op te doen. Met Elia En Dag 
Hammarskjöld zoeken we naar de aanwezigheid van de 
Eeuwige. We lezen uit I Koningen 19 en uit het boek 
‘Merkstenen’, we zingen over de stilte en laten ons 
inspireren door een miniatuur van Hildegard von Bingen. 
Samen gaan we op zoek.. wat zullen we vinden?. 
 
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 
- Voorganger: ds. M.M. Schwartz, Almelo 
- Ouderling: Mariëlle Vochteloo 
- Diaken: Marina Wielhouwer 
- Collectant: Hilda Meijer 
- Lector: Martha Steen 
- Muzikale begeleiding: Jaap Vonk 
- Gastvrouw: Diny Kistemaker 
- Kinderdienst: Mieke Schotanus, Yvonne Timmer 
- Kind van de zondag: Maxim 
- Bloemendienst: Dinie Wind 
- Koffiedienst: Rowin Vochteloo, Jelmar Vochteloo, Anneke de Wit 
- Opname & Regie: Jan Aanstoot, Auke Visser, Klaas van der Kooi 
- Koster: Jan Hopster 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 
- Voorganger: ds. P.M. van ‘t Hof, Rijssen 
- Organist: dhr. J. Vonk 
- Koster: fam. Prins 

 

Collectes 
1e Collecte voor de Diaconie. U kunt ook uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 32 
t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, o.v.v. Collecte 
Diaconie – 25 februari. 
2e Collecte voor de Kerk. De kerk kunt u steunen door uw 
bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL63 RABO 
0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. 
Collecte Kerk – 25 februari. 
QR-codes voor de bankieren-app 
Deze QR-code kan gescand worden met elke bankieren-app 
(ing, abnamro, rabo, etc). Het bedrag staat vooringesteld op 
€5,00 euro maar is instelbaar. Het minimum bedrag is €2,00. 

  

Uit de gemeente 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met een 
groet van ons allen naar: 
- Dhr. K. Kostelijk 
Ook gaan bloemen naar: 
- Fam. Landman 
Kaarten gaan naar: 
- Mevr. C. van Egmond 
- Mevr. I. Witmer 
- Mevr. G. Molenkamp 
 
Schikking 
Betekenis van de schikking:  De bol staat symbool voor 
de aarde. Van onderaf wordt de bol iets groener door 
mos tussen de schors: teken van hoop. Rond de bol een 
dunne krans van hedera, dit staat voor trouw en 
toekomst. 
 
Van oecumenische werkgroep Thabor. 
Op zaterdag  16 maart is er weer een viooltjesmarkt. Het 
doel is het inloophuis. Meer hierover in de maarteditie 
van Binding. In de hal van de kerk liggen intekenlijsten. U 
kunt ook bestellen door een mail  te sturen naar 
betsyspr@kpnmail.nl  of jack@postvoormij.nl  
 
Stilte Taizé viering op woensdag 28 februari in de kapel 
van de Thabor 
Van harte welkom 
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Producten Voedselbank 
Volgende week is het weer de eerste zondag van de maand, 
waarop we extra aandacht vragen voor producten voor de 
Voedselbank. Het specifieke product, waarvoor we in de 
maand maart aandacht vragen zijn blikken soep. 
U kunt, wanneer u maar wilt, gedurende de hele maand uw 
producten inleveren bij de mand voor de Voedselbank in de 
foyer. Geeft u liever een geldelijke bijdrage voor de aankoop 
van verse producten? U kunt uw bijdrage doen in de bus voor 
de Voedselbank. 
Namens de diaconie hartelijk dank! 
 

 
 

Aan wie wil jij/u koekjes uitdelen? 
Op zondag 10 maart zullen kinderen in de keuken van de 
Waterstaatskerk, koekjes bakken als diaconale actie. Zij 
bakken koekjes met liefde, om deze met liefde uit te 
delen aan mensen die een hart onder de riem kunnen 
gebruiken. Dit in het kader van de 40dagentijd waarin we 
stilstaan bij dat het goed is dat mensen er voor elkaar 
zijn, naar elkaar omzien. Toevalligerwijs is het thema van 
het project van die zondag: Geef maar door; wat wil jij 
uitdelen?  
Daarom roepen wij op: Aan wie wil jij/u koekjes uitdelen? 
Wie wil jij een hart onder de riem steken met vers 
gebakken koekjes en een groet vanuit de 
Waterstaatskerk?  
U kunt de koekjes dan 10 maart na de dienst afhalen en 
zelf bezorgen bij degene die u in gedachten heeft. 
Aanmelden voor afhalen: graag vooraf aanmelden om 
koekjes af te halen. U/ jij kunt zich bij Marije aanmelden 
tot vrijdag 8 maart: tel. 06-83070981 of  
marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl 
Maximaal 3 zakjes koekjes per afhaler. 
Namens de kinderen en leiding van de kinderdienst, 
Marije Kooistra 
 

Uitnodiging 
Na de morgendienst bent u weer van harte welkom in de 
foyer voor ontmoeting en een kopje koffie, thee of een 
glas limonade. 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 
naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
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