
 
Zondagsbrief 3 maart 2024 

Van harte welkom! Vandaag is het de derde zondag in de 
veertigdagentijd. De zondag met de Latijnse naam Oculi, 
wat ogen betekent. Deze naam is ontleend aan psalm 25: 
15 en 16. ’Mijn ogen zijn gericht op de Eeuwige, 
voortdurend. De Eeuwige zal mijn voeten uit de strik 
bevrijden. Zie naar mij om en wees mij genadig, want 
eenzaam ben ik en hulpeloos.’  Deze psalm zingen we aan 
het begin van de viering. In de verhalen die we vandaag 
lezen richten de Israëlieten hun ogen tot God en ook de 
vrouw bij de bron. (Exodus 17: 1-7 en Johannes 4: 4-26) De 
verhalen gaan over water. Water dat ons doet leven. Soms 
is er gebrek aan levenswater. In tijden dat het leven zwaar 
is en er geen beweging in zit, vraag je je, als het volk Israël, 
af ‘Is de Eeuwige in ons midden of niet?’ Soms is het water 
niet meer dan iets wat in een dagelijkse behoefte voorziet, 
om te overleven. De vrouw bij de bron doet wat ze moet 
doen, zit in een dagelijks ritme zonder echt gekend te zijn in 
wat ze doet en wie ze is. Wat geeft hen nieuwe 
levenskracht? Daar staan we bij stil in deze viering. 
Ik wens u een goede viering! Akke Fokje Stienstra 
 

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.: 
-Voorganger: Akke Fokje Stienstra 
-Ouderling: Auke Visser (OvD) 
-Diaken: Hans Voordijk 
-Collectant: Henk de Jong 
-Lector: Wim Travaille 
-Muzikale begeleiding: Henk Jan de Wilde 
-Gastheer/Gastvrouw: Joke Wikkerink 
-Basiscatechese: Yvonne Timmer 
-Jongerenkerk: Anna Westerbeek 
-Kinderdienst: Marleen Keller 
-Bloemendienst: Sanny van der Deen 
-Koffiedienst: Clarissa van der Scheer, Willy van Steinvoorn,  
  Gerlinda van Maanen 
-Opname & Regie: Rob Roeterdink, Cees van Doorn 
-Koster: Tjabel Klok 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: Ds. M.H. de Jong, Vriezenveen 
- Organist: dhr. J. Vonk 
- Koster: fam. Prins 
 
 

De 1e collecte is voor de Diaconie en de 2e collecte is voor 

de kerk. (en niet voor Kerk in Actie, zoals in Binding 

vermeld staat) 
Diaconie 
U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer IBAN 
NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te 
Hengelo, o.v.v. ” 3 maart 2024”. 

Kerk: De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over te 
maken naar NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. ”Collecte Kerk 3 
maart 2024”. 
 
 

QR-codes die door de bankieren-app gelezen kan 
worden! Het bedrag staat vooringesteld op € 5,00 euro 
maar is instelbaar. Het minimumbedrag is € 2,00. 
 

 
 
Diaconiecollecte voor de Zending. 
Vandaag is de opbrengst van de collecte bestemd om bij 
te dragen aan de opleiding van predikanten in het 
Midden-Oosten. In Beiroet worden studenten opgeleid 
tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna 
terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke 
gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. 
Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst 
krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor 
leken en voor belangstellenden uit andere religieuze 
tradities. Theologische instituten in Libanon willen 
daarmee de christelijke minderheid in het Midden-
Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. 
Kerk in Actie steunt de theologische opleidingen in 
Beiroet. Lees meer op kerkinactie.nl/onderwijslibanon 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 

Bij de schikking  
Vandaag is het de derde zondag in de veertigdagen tijd 
De betekenis van de schikking: Als basis een donder 
bruine bol deze staat symbool voor de aarde.  Deze 
wordt weer iets groener, het mos staat voor hoop. De 
paarse primula betekent heilbrenger. 
 Jezus maakt schoon schip en verjaagt eigenhandig de 
handelaren uit de tempel. 
Vriendelijke groet Joke Wikkerink 
 

 
 



De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met een 
groet van ons allen naar: 
Mevr. J. van de Weghe-Klein Kromhof,  
 

Een kaart gaat naar: 
Dhr. F. Stoeten 
 

Vanuit de Thaborkerk gaan de bloemen naar: 
Mevr. A. Tjeerdsma-Springer,  
 
 

Breicafé WaterStaatsKerk 
Deze week, op 2 maart, was het een jaar geleden, dat het 
Breicafé de deur opende. Elke week op donderdagmiddag 
van 14 – 16 uur komen 7 à 9 dames in de foyer bij elkaar 
om onder het genot van koffie of thee de draad weer op te 
pakken en truitjes, sokken, dekens, mutsen en sjaals voor 
stichting Kleine Kracht van de brei- en haaknaalden af te 
laten glijden. Ieder brengt eigen materiaal mee. Het is erg 
gezellig en allerlei gespreksonderwerpen komen langs.  Wie 
aan wil sluiten, heten we van harte welkom! 
Heel jammer is, dat er momenteel geen brei- en haakwerk 
ingeleverd kan worden bij Kleine Kracht, omdat ze geen 
ruimte hebben om het op te slaan. Hopelijk wordt er 
binnenkort een oplossing gevonden.  
Wij breien dóór en zodra het weer mogelijk is om in te 
leveren, pakken we de auto vol. 
 

Koffiemorgen woensdag 6 maart  
Woensdag a.s. is er weer gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kop koffie en thee 
tussen 10.00 en 11.30 uur. Weet je van harte welkom! 
Margriet van der Meulen en Henny Zijlema 
 

Van de beheerder. 
Paaskaboutertjes. Hoe leuk is het om terug te komen van 
een weekje vrij en dan een mooie versierde paastak op je 
bureau aan te treffen! Dan heb je gelijk weer zin in de dag! 
Ik weet inmiddels wie ik hier voor bedanken kan en dat doe 
ik dan ook bij deze nogmaals van harte. Zo zult u soms ook 
verrast zijn als u de foyer inkomt en er staan gezellige 
boeketjes of kleine vaasjes op de tafels. Elke 
maandagochtend verschijnen er n.l. zomaar vrijwillig een 
paar dames die zich verantwoordelijk voelen om na het 
weekend de boel er weer even op te frissen hier. Ze kijken 
om zich heen, ruimen en poetsen op wat nodig is en als er 
dan ergens bloemetjes over zijn dan wordt daar de foyer 
mee opgeluisterd. Heel waardevol dit soort inzet!! Dus 
geniet nog even extra als u vrolijke tafelversiering ziet, dat 
kleurt uw dag en geeft hun inzet nog meer waarde! En 
mocht u zelf nou ook het belang inzien van een vrolijke, 
schone en gastvrije kerk en daar wat in willen bijdragen, 
laat het me dan weten. Er zijn nog genoeg leuke dingen te 
doen waar we uw talenten bij kunnen gebruiken! 
 

Familievoorstelling. zoals u heeft kunnen lezen op de 
poster aan het prikbord is er vanmiddag om 13:30 een 
familieconcert gegeven door Koninklijk Symphonie Orkest 
"Cecilia”. Er zijn in de parkeergarage een aantal plekken 
nodig voor de toevoer van de grotere instrumenten. Dus als 
u de garage niet echt nodig heeft dan graag uw auto elders 
parkeren. U bent van harte uitgenodigd om dit concert te 
bezoeken. Toegang gaat op vrije gift na het concert. 

 
Vriendelijke groet, uw coördinerend beheerder Inge 
Postma 
 

Rainbow logeer40daagse 
Op 18 februari is Rainbow vanuit de 
Waterstaatskerk uitgevlogen naar 
Hengelose gezinnen. Om daar tijdens 
de 40dagen te logeren. Beleef haar 
logeerervaringen 
mee via haar 
digitale prikbord. 
Scan de qr code 

via de smartphone. Ook zie je 
Rainbow en Hengelose gezinnen 
terug in het tv-programma Petrus 
in het land.  Waarover elders meer. Met een groet, ook 
namens Rainbow, 
Marije Kooistra 
 
 

 
 
 
 
 
 

Uitnodiging. 
Na de morgendienst bent u weer van harte 
welkom voor ontmoeting en een kopje 
koffie, thee of een glas limonade. 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 
uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 

 


