
 
Zondagsbrief 31 maart 2024  

 
Inleiding op de zondag 
Welkom! Om zeven uur vanmorgen is de Stille Week 
afgesloten met de Dageraadviering, waarin we elkaar 
mochten begroeten met de woorden: De Heer is 
waarlijk opgestaan! De nieuwe Paaskaars is 
binnengebracht. In de dienst om 10:00 uur vieren we 
de opstanding van Jezus uit de dood. Maria ontmoet 
een tuinman. Of is het dé tuinman? Zover zal ze niet 
nagedacht hebben uit vreugde om de ontmoeting 
met de levende Heer. Een nieuw begin wordt 
ingezet. Wij, tweeduizend jaar verder, delen in de 
vreugde en zingen elkaar toe: Sta op! Een morgen 
ongedacht, Gods dag is aangebroken. 
Gezegende Paasdagen. 
 
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: Hans Wachtmeester 
- Ouderling: Peter Joosse (OvD) 
- Diaken: Giny Molenkamp 
- Collectant: Henk de Jong 
- Lector: Hanneke Steen 
- Muzikale begeleiding: Harwin van Maanen 
                                         (M.m.v. de kerkband) 
- Kinderdienst: Mieke Schotanus, Marleen Keller 
- Kind van de zondag: Kira 
- Bloemendienst: Dinie Wind 
- Gastvrouw: Joke Wikkerink 
- Koffiedienst: Rowin Vochteloo, Bert Wind, 
                          Berend Jan van der Zwaag 
- Opname en regie: Jan Hopster, Cees van Doorn 
- Koster: Bert Molenkamp 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur zijn o.a.: 
- Voorganger: ds. K.A. Hazeleger, Westerhaar  
- Organist:  Jaap Vonk 
- Koster: fam. Prins 
 

 
Collectes 
Kerk: De kerk kunt u steunen door uw bijdrage over 
te maken naar NL63 RABO 0327503416 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte Kerk 
– 31/03 
Diaconie: Paascollecte voor het Werelddiaconaat : 
In het noorden van Colombia kunnen kansarme 
jongeren, die op zoek zijn naar werk, in hun eigen 
omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde 
maaltijden kunnen koken, onder andere in een 
rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 
jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, 

restaurants of foodtrucks. En jongeren die een 
eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor 
uit de horecasector. 
 Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenhoreca 
Met een gift in de collecte helpt u kansarme 
jongeren in Colombia op weg naar een baan, 
inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte 
aanbevolen! 
U kunt een gift geven in de collecte of via de QR-
code, maar ook een bedrag overmaken op 
rekeningnummer IBAN NL20 INGB 000879 52 32 
t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, onder 
vermelding van “31 maart 2024”. 

 
QR-codes die door de bankieren-app gelezen kan 
worden! 
Deze QR-code kan gescand worden met elke 
bankieren-app (ing, abnamro, rabo, etc). Het 
bedrag staat vooringesteld op € 5,00 maar is 
instelbaar. Het minimum bedrag is € 2,00. 
 

 
Bloemschikking Pasen  
Een stroom van witte bloemen verdrijft het 
duister. 
 
Gemeente 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan 
met een groet van ons allen naar: 
Mevr. A. van Rij,  
Fam. Visser,  
 
Een kaart gaat naar: 
Dhr. B. Geerdink en dhr. J. van der Vaart, 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/kansarme-jongeren-opleiden-voor-horeca/


Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 

 

 

 
 
 
Producten Voedselbank 
Volgende week  is het weer de eerste zondag van de 
maand, waarop we extra aandacht vragen voor 
producten voor de Voedselbank. Het specifieke 
product, waarvoor we in de maand april aandacht 
vragen zijn blikken Smac.  
U kunt, wanneer u maar wilt, gedurende de hele 
maand uw producten inleveren bij de mand voor de 
Voedselbank in de foyer. Geeft u liever een geldelijke 
bijdrage voor de aankoop van verse producten? U 
kunt uw bijdrage doen in de bus voor de 
Voedselbank. 
Namens de diaconie hartelijk dank! 
 
 
Basiscatechese 
 Zondag 7 april gaan de oudste kinderen van de 
Basiscatechese samen met kinderen uit pg Delden en  
leiding, op uitje. Naar Orientalis (vm. Heilige Land 
stichting). Zit je in Gr 6 of hoger; ga je ook mee?  
 
Jongere kinderen (Gr 1 t/m 5) zijn 7 april weer van 
harte welkom bij de kinderdienst.  
Namens de Kindernevendienst, Marije Kooistra  
 
Palmpasen 
Vorige week vierden we de feestelijke intocht Van 
Jezus in Jeruzalem. Met kinderen en hun versierde 
Palmpasenstokken. 
Het was weer een feestje. Dankzij de inzet van 
kinderdienst leiding en ouders. Hulde! 
Onze dank gaat ook uit naar bakkerij Wouda, onze 
hofleverancier van de heerlijke brood haantjes en 
naar Henk Middelkamp, voor het "palm" groen. 
 Marije Kooistra. 

 

 
Sam’s kledingactie voorjaar 2024  
Op zaterdag 6 april 2024 van 10.00 tot 12.00 uur 
kunt u weer uw draagbare kleding en schoenen 
inleveren t.b.v. Sam’s kledingactie. De opbrengst 
van deze voorjaarsactie is bestemd voor het 
onderwijsproject van Cordaid in het Shabee 
Sombo-district in Ethiopië. 
De locaties, waar u uw kledingzakken kunt 
inleveren, zijn:  

• Franciscuskerk, Berfloplein 18 

• Thaborkerk, Gerrit Peuscherstraat 1 

• St. Janschool, Oude Postweg 55-57 

• Mor Auginkerk, Castorweg 2 

• Raphaël-Exoduskerk, Joseph Haydnlaan 

Voor meer informatie: 
https://www.samskledingactie.nl . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitnodiging 
Na de morgendienst bent u weer van 
harte welkom voor ontmoeting en 
een kopje koffie, thee of een glas 
limonade. 

https://www.samskledingactie.nl/

