
Stille zaterdag 2024 20uur Waterstaatskerk Hengelo  
m.m.v het Dubbelkwartet en Mark Hopster, klarinet.  
 
In Stilte komen we binnen 
 
Zingen: vanuit Stilte begint Dubbelkwartet. Gemeente zingt 2e keer mee.   
Blijf bij mij. En waak hier met mij wakend en biddend, wakend en biddend. (Taize)   
  
Inleidende woorden 
Hier in het donker, het donker van de avond  
Denken we aan Jezus die bad om hulp en kracht  
Hier in het donker steek ik dit kaarsje aan  
en spreek ik Jezus woorden  
Uw wil gedaan worden  
  
Op deze avond komen we samen  
Om samen hopend en biddend, wachtend en wakend, uit te zien naar een lichtpuntje  
In deze paasnacht hebben wij behoefte aan zo’n licht  
Wij gedenken dat Jezus gestorven is aan het kruis  
en dat Hij begraven werd, 
Maar we zien ook uit naar Zijn opstanding  
Dan zien we dat licht doorbreekt in deze wereld. 
 
Zingen LB 592 met Dubbelkwartet  
 
Lezing Klaagliederen 3: 47-59 
 
LB 130: 3   
 
Overweging   
 
Kruisjes leggen met onderwijl klinkt Sela- Geef ons uw vrede (alleen audio)  
 
Dubbelkwartet zingt Gij die de stomgeslagen mond verstaat- A Oomen en H Oosterhuis  
  
Gebed van de Stille Zaterdag  
 
Evening prayer (st Augustinus) door het Dubbelkwartet  
  
Watch, o Lord, with those who wake, or watch or weep tonight and give your angels charge 
over those who sleep. Amen. 

Waak o Heer, met degenen die vannacht wakker worden, waken of huilen en geef uw 
engelen geleide over hen die slapen. Amen. 

 
 
In stilte verlaten we de kerk  
 


