Orde van dienst voor zondag 24 November 2024

Voorgangers  Margriet van der Meulen. (Kerkerlijk Werker)
Bert Bril.

Muziek: Orgel: Jaap Vonk
Cantorij o.l.v. Els Cozijnsen, Piano: Roel Praas

De kerkenraad komt binnen; wij worden stil
Orgelmuziek: ‘Bist du bei mir’ ).S. Bach

Welkom Stilte

Openingslied: Word stil nu de Ene tot ons komt (1: cantorij, 2 en 3: allen)
(t.: Sytze de Vries, m.: David J. Evans, bew. : David Rouwkema; uit: Het liefste lied
van overzee 1, nr. 56)

Bemoediging
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die eeuwig trouw is
en nooit loslaat het werk dat hij is begonnen.
We bidden: U die ons ziet zoals we zijn
Wees met ons. Amen
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[Evt. In Memoriam]

Zingen Psalm 91a: couplet 1 en 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen
(t.: J.Duin bij Psalm 91, m.: A. Oomen)

Gebed om ontferming
Acclamatie: Gij die weet, wat in mensen omgaat (Cant. 1x, allen 2¢,3¢ keer)
(t.: Huub Oosterhuis, m.: Tom Lowenthal)

Gloria: LB 725: couplet 1 en 4 Gij boden voor Gods troon
(t.: R. Baxter, m.: J. Darwall, vert. S.de Vries)

Moment met de kinderen
Zingen: Als iemand sterft (t.: Erik Idema, m.: Wim ter Burg)

1. Mensen die stierven zijn niet meer dichtbij. Toch is hun leven
niet zomaar voorbij:
ook na de dood blijven mensen bekend, omdat er iemand
is die aan ze denkt.

2. Brand dus een kaars, zet de tijd even stil. Maak voor jezelf
of een ander verschil. Kijk in je hart en zing zachtjes een
lied: als ik je mis, dan vergeet ik je niet.

Gebed bij het openen van de bijbel

Bijbellezing: Matteus hst. 5: vers 1-12 ‘De Bergrede’



Zingen: LB 16B Behoed mij o God (Cant. 1x, allen: 2¢,3¢ keer)
(t.: naar Psalm 16, m.: Taize)

Overweging

Cantorij zingt: Tijd van leven (LB 945, t.: Huub Oosterhuis, m.: H. Heubelmans)
WIJ GEDENKEN

Inleiding op het noemen van de namen:

Cantorij zingt: LB 458 Zuivere vlam (3x)( t.: J.L. Bell, m: G.Maule)

Zuivere vlam, verdrijf met je licht
de angsten van ons hart

In afwisseling met het noemen van de namen en aansteken van de kaarsen
zingen we: ‘Heer herinner U de namen’
(Melodie LB 730, M. Verdaasdonk, t: K. van der zwaard)

1. Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis verwart.

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen, gaan wij biddend: breng ons thuis.

3. Uit het duister van de dalen zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen, niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen, spreek één woord: je bent bemind, zoals Jezus werd
bewogen met ontferming voor een kind.

4. God, gedenk de vele aardse tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze in uw kruik van troost en borg; ontvang de
levensparels, die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden en gebruiken voor uw stad.

Na de laatste kaars zingt de cantorij: LB 458 Zuivere viam (3x) (t.: J.L. Bell, m: G.Maule) couplet

Zuivere Vlam verdrijf met je licht,
de schaduw van de dood.

Gedicht: ‘De draad van de liefde’ (Marinus van den Berg, Uit: De ‘glans van licht’.)

Gebeden, Stilgebed afgesloten met het ‘Onze Vader’ (Matteus 6:9-13)

Collecte
Slotlied LB 657: 1,2 en 4 Zolang wij ademhalen (t.: Sytze de Vries, m.: Llangloffan)

Zegen, gezongen Amen (LB 431c)



