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Welkom door de ouderling van dienst 

 

Gedicht bij vierde kaars, door Maxim  
Nu gaat ook de vierde kaars branden.  

In welk verhaal gaan we belanden?  

Op Augustus’ bevel loopt daar een stel,  

Maria en Jozef, bevalling ophanden. 

 

Moment van stilte 

We gaan staan 

● Lied 444:1,2,4,5 

Handdruk ouderling 

 

Bemoediging en groet: 

v Onze hulp is de Naam van de Heer 

a die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v Die eeuwig trouw is 

a en het werk waaraan hij is begonnen nooit loslaat. 

v Genade en vrede voor u van God onze Vader  

en van Jezus onze Heer in de 

gemeenschap van de heilige Geest. 

a Amen. 

 

In Memoriam mw. Bleumink 

Na het noemen van de naam steekt ouderling van dienst het kaarsje aan 

 

Intro op thema van de dienst 

● Lied 76:2 

 

Onder leiding van de cantorij zingen we: 

● Lied 1005:1,2,5 (Nederlands) 

de gemeente zingt het refrein mee: "Christus ons licht… schijn ook vandaag, hier in uw huis" 

 

Gebed  

 

Onder leiding van de cantorij zingen we: 

● Lied 443 

de cantorij zingt couplet 1 en 2; bij couplet 3 en 4 zingt de gemeente mee 

 

Moment met de kinderen rondom de adventstafel 

● Projectlied 'Ga je mee naar Bethlehem 
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Refr. Ga je mee naar Betlehem? Dat is de bestemming. Ga je mee, daar vind je Hem, daar gaan wij naartoe. 

Betlehem, die kleine stad, waar Jezus werd geboren! Ga je met ons mee, zodat jij van Hem kan horen. 

 

1. Ruth ging met Naomi terug naar Betlehem. en David werd er koning, daar koos God voor hem. 3e 

advent Micha profeteerde dat in Efrata Een Koning wordt geboren. Kom toch mee en ga … 

 

Refr. Ga je mee naar Betlehem? Dat is de bestemming. Ga je mee, daar vind je Hem, daar gaan wij naartoe. 

 

2. Jozef en Maria gaan, uit hun eigen stad vandaan. Jezus, al zolang verwacht, wordt geboren in de 

nacht. Wijzen uit een land heel ver zien in Betlehem een ster. Leggen hun geschenken neer voor de 

pasgeboren Heer. 

 

Refr. Ga je mee naar Betlehem? Dat is de bestemming. Ga je mee, daar vind je Hem, daar gaan wij naartoe. 

Betlehem, die kleine stad, waar Jezus werd geboren! Ga je met ons mee, zodat jij van Hem kan horen. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Lukas 1:1-5 door Jan van der Vaart 

 

Onder leiding van de cantorij zingen we: 

● Met hart en ziel (Lofzang van Maria) Sytze de Vries/Walter Greatorex 

de cantorij zingt couplet 1 en 2 en 3, bij couplet 4 en 5 zingt de gemeente mee 

 

Schriftlezing: Romeinen 13:11-12 door Jan van der Vaart 

 

Overweging 

● Lied 844 (5x, piano/orgelspel, 2x) 

 

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven, uitleg bloemstuk 
De basis van de liturgische schikking van advent tot kerst is een stronk; symbool voor de stamboom van Jezus. 

Jozef en Maria gaan op weg voor de volkstelling: Boekrol en pen symbool van de volkstelling. 

 

De cantorij zingt: 

● A Christmas Blessing Philip W.J. Stopford 

 

Zegen 

● Amen (Jos van der Kooy) 

 


