
 

 
Zondagsbrief 19 januari 

Welkom in deze morgendienst! Op de dag dat we afscheid 
nemen van ds. Arent Weevers (de afscheidsreceptie begint 
aansluitend aan de dienst vanaf 11.30 uur), lezen we over de 
Jordaan en het Meer van Galilea, over vissers en 
ambtenaren, over rabbi's en leerlingen. Jezus begint zijn 
Koninkrijksbeweging in het alledaagse leven van Galilea. God 
verschijnt. Midden in de samenleving en cultuur van toen. 
God in public - kunnen de Engelsen in hun taal zo mooi 
zeggen. Jezus beeldt het bijzondere van God uit door een 
authentiek leven aan een middelmatig meer, met mensen 
van vlees en bloed. Dat heeft mooie gevolgen voor de 
dromen die wij als kerk dromen in een doorsnee stad.  
We lezen Markus 1:9-20. We zingen Lied 534; Lied 98:3,4; 
Lied 858; Lied 844; Lied 969.  
ds. Sander Ris.  
Avonddienst op deze zondag 
Op deze midden januarizondag is ds. Barend Weegink 
voorganger in de kerk van zijn geboorteplaats Hengelo. De 
avonddienst in de Waterstaatskerk begint om zeven uur. De 
verkondiging met als thema ‘Vrienden van de Bruidegom’ 
komt uit Johannes 3: 29-30. Johannes de Doper wordt erop 
afgerekend dat hij minder furore maakt dan Jezus. In onze 
wereld, daags voordat Amerika een nieuwe president krijgt, 
gaat het ook over rivaliteit en concurrentie. Wat is de eigen 
weg van het christelijk geloof? De psalmen en liederen 
komen uit het liedboek en andere selecties. Ze zijn op 
beeldscherm en/of op papier te volgen. Ieder is welkom in 
deze dienst. 
 
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 
- Voorganger: ds. Sander Ris 
- Ouderling: Bauke van Dijk (OvD) 
- Diaken: Leontine vd Sluys Veer 
- Lector: Hanneke Steen 
- Collectant: Henk de Jong 
- Muzikale begeleiding: Jaap Vonk 
- Kinderdienst: Yvonne Timmer 
- Jongerenkerk: Marijn Postma 
- Gastheer/Gastvrouw: Vera Hopster 
- Kind van de zondag: Loïs 
- Bloemendienst: Heidi Muijzer 
- Koffiedienst: Carin Westland, Chris Westland, Anneke de Wit 
- Opname & Regie: Jan Aanstoot, Erik Nijboer 
- Koster: Bert Molenkamp 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 
- Voorganger: ds. B.H. Weegink, Katwijk aan Zee 
- Organist: dhr. J. Vonk 
- Koster: fam. Prins 

Collectes 
1e Collecte voor het NBG. De opbrengst van de eerste 
collecte is bestemd voor het Nederlands 
Bijbelgenootschap. Dit jaar staat het land Guatemala 
centraal, een land geteisterd door bendegeweld. Het 
Bijbelgenootschap van Guatemala organiseert al ruim 10 
jaar Grow & Learn, een zondagsschool met getrainde 
kinderleiders en een eigen Bijbel voor elk kind. Het is een 
programma voor kinderen van 4 - 12 jaar in kerken in 
risicovolle stedelijke sloppenwijken en in extreme 
armoedegebieden op het platteland. Het doel is kinderen 
een andere weg wijzen: een weg met God en zonder 
bendes, en hen moed en troost bieden om het leven aan 
te kunnen. Steun het Bijbelgenootschap in hun missie om 
liefde te leren! 
Dit kunt u steunen door uw bijdrage over te maken naar 
rekeningnummer NL63 RABO 0327 5034 16 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte NBG – 19 
januari. 
2e Collecte voor de Diaconie. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 
32 t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, o.v.v. Collecte 
Diaconie – 19 januari. 
Digitaal bijdragen aan de collectes 
U scant de QR-code met een algemene scanner (dus niet 
langer via de bankierenapp), daarna past u het bedrag 
aan (minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens kiest u de 
bank waarmee u uw bijdrage verder regelt. 
De betaling gaat via een tussenrekening van de bank en 
wordt doorgestort naar onze resp. rekeningnummers. 

  

Uit de gemeente 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met een 
groet van ons allen naar: 
- Dhr. J. Geerlings 
- Dhr. H.J. de Wilde 
Een kaart gaat naar: 
- Fam. Groothuis 



Volgende week zondag is er geen zondagsbrief  
Zondag 26 januari is er een oecumenische viering in de St. 
Franciscuskerk. In de Waterstaatskerk is er dan geen 
morgendienst. Er wordt geen zondagsbrief gemaakt. 

Afscheidsreceptie ds. Arent Weevers 
Ds. Arent Weevers neemt na ruim 26 jaar als predikant 
afscheid in de Waterstaatskerk. 
De afscheidsreceptie is vandaag aansluitend aan de 
morgendienst vanaf 11.30 uur. Naast de vele 
werkzaamheden heeft hij met de kunstcommissie jarenlang 
aandacht gevraagd voor de relatie tussen kunst en 
spiritualiteit. Vandaar dat er tijdens zijn afscheid een paar 
bijzondere kunstwerken worden vertoond. Dit keer van zijn 
hand. Zijn collega’s gaan hem daarover aan de tand voelen – 
nu het nog kan! 
U wordt van harte uitgenodigd om samen met Arent dit 
feestelijk te markeren met een hapje en een drankje. 

Oecumenische dienst op 26 januari 
Zondag 26 januari om 11.00 uur vieren we de Week van 
Gebed en Eenheid met een oecumenische dienst in de St. 
Franciscuskerk (de voormalige Sionskerk). Er vindt deze 
zondag geen morgendienst plaats in onze Waterstaatskerk. 
We zijn allemaal van harte uitgenodigd om geloof, hoop en 
liefde te vieren samen met onze 
medegeloofsgemeenschappen. Kinderen zijn ook welkom! 
Er is Kindernevendienst bij animo. Kom je ook? Graag even 
aanmelden bij Marije Kooistra: 
marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl/06-830 709 81 
Pastoor Pikkemaat van de Goede Herderparochie zal de 
dienst voorgaan en de overweging houden. Irene Siekman is 
namens onze Waterstaatskerk lector. Ook de Doopsgezinde 
en Remonstrantse gemeente zijn vertegenwoordigd. 
Centraal staat de geloofsbelijdenis van Nicea, die in 325 na 
Christus werd geschreven, 1700 jaar geleden. Deze 
geloofsbelijdenis drukt nog altijd de bijzondere eenheid uit 
van de verschillende wereldkerken. Je bent van harte 
uitgenodigd om deze eenheid mee te maken en te vieren. 
ds. Sander Ris 

Actie kerkbalans 2025  
Deze week heeft u waarschijnlijk van de vrijwilligers een brief 
ontvangen waarop u uw toezegging kan doen. Wilt u zo veel 
mogelijk proberen deze bij de vrijwilligers terug te bezorgen, 
bij voorbaat dank. 
Mogelijk heeft u nog geen brief ontvangen, dan komt deze 
nog met de post in de komende week. Mocht u eind van de 
week nog geen brief of mail ontvangen hebben, neem dan 
even contact op met het Kerkelijk Bureau. 
Afgelopen dinsdag 14 januari zijn ook de E-mails verstuurd 
aan de leden die aangegeven hebben de toezegging graag 
digitaal te doen. We hebben reacties ontvangen dat in 
sommige gevallen de link niet werkt. U kunt dan de hele 
regel van de link kopiëren en deze in de zoekregel van 
internetbrowser plakken. 

En nog toelichting op digitaal toezeggen: U kunt de 
ingevulde ‘nee’ laten staan. Zoals bij dit plaatje. En 

beginnen met het bedrag wat u wilt 
bijdragen.  
Wilt u uw toezegging voor 23 
januari doen? Dan hebben we op de 
telavond een zo compleet mogelijk 
beeld van de toezeggingen voor dit 
nieuwe jaar. 
U wordt allen van harte uitgenodigd 

om de telavond bij te wonen, 23 januari in de foyer vanaf 
19.00 uur. 
En een heel hartelijk dank aan de vrijwilligers die ondanks 
de kou en gladheid toch op weg zijn gegaan om de 
brieven rond te brengen. 
De commissie fondsen werving 

Informatiebijeenkomst Taizé reis 2025 
Aankomende zomer trekken we er weer op uit! 
Donderdag 23 januari 19.30 uur is er een 
informatieavond waarvoor we je van harte uitnodigen. 
Mocht je interesse hebben om te horen of het wat voor 
je is, kom dan gerust. Je kan ook een vriend of vriendin 
meenemen. Er zullen een aantal jongeren zijn die je er 
alles over kunnen vertellen en waarom zij er zo 
enthousiast over zijn!  
Je mag dit bericht ook gerust delen. Gelovig kan maar 
hoef je niet te zijn om naar Taizé te gaan maar het scheelt 
wel als je wat spiritueel ingesteld bent. Wij vinden het 
alleen maar leuk om met jullie af te reizen en je de plek 
te laten beleven! Zien we je de 23e? 
Hanneke, Peter, Hugo, Rene, Evelien en Marije 

Inleveren breiwerk voor stichting Kleine Kracht 
Op zaterdagmorgen 1 februari tussen 10.00 en 12.00 uur 
neem ik -Diet Bril- graag weer brei- en haakwerken in 
ontvangst. Is het om een of andere reden niet mogelijk 
om het te brengen, dan kan het door mij wel opgehaald 
worden. 
Mijn tel.nr. is 074 2426653 of 0613314807. 
Bel op de genoemde datum gerust aan in de 
Hermelijnstraat 5. Tot ziens daar! 
Vriendelijk verzoek om dit bericht evt. door te geven aan 
andere breisters en haaksters 

Dank 
Een blijk van medeleven is ontzettend fijn om te 
ontvangen. Zondag was ik de ontvanger van een 
prachtige bos bloemen en een lieve kaart. Heel erg 
bedankt.  
Reina Spoelma-Bron 

Zondag j.l. kreeg ik een mooi bos bloemen aangereikt 
door Wim. Met een kaart met 92 namen erop! 
Hartelijk dank hiervoor. Het heeft ons goedgedaan. 
Een welgemeende groet van ons beiden, 
Hette en Thea Geertsma 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 
naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 

 


