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Zingen in de nacht 
 
We zingen. Veel en vaak. Zeker ook in de laatste maand van het jaar. Soms vraag je je af: is 
het niet wat veel allemaal? Kennen we onze maat nog? Als we niet oppassen zingen we in de 
Adventsweken zoveel dat we met Kerst eigenlijk al uitgezongen zijn.  
 
En toch, vandaag nemen we elkaar even mee. Naar de velden van Bethlehem. Er wordt 
gezongen. Een engelenlied: Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen (Luk. 2:14). 
 
De engelenzang, de eerste zang rond de geboorte van Jezus. We zijn terug bij de kern. Daar, 
waar het allemaal begon. 
 
Herders in het open veld. Wakend over hun kudde. Ineens verschijnt een engel. Gestuurd 
door God. Hij waakt over Zijn kerk. God laat van Zich horen in de wereldnacht. De ene engel, 
als een boodschapper van Hogerhand. Ik verkondig u grote blijdschap: Heden is de Zaligmaker 
geboren. Christus, de Heere. 
 
En ineens zijn ze daar, samen met die ene engel: ontelbaar veel andere engelen. Ze zingen 
dat het een lieve lust is. Zingen in de nacht. 
 
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik hoor over zingen in de nacht, dan denk ik veel meer 
aan verdriet dan aan vreugde. 
 
Ik denk aan de stad Filippi. De stad van Lydia. De stad waar Paulus en Silas gevangen worden 
genomen. Daar zitten ze: in de donkerste cel. En ze zingen. Zingen op een donker dieptepunt. 
 
Met dat we dat lezen verwonderen we ons: zingen. Tóch! In de nacht van het lijden. In de 
donkerste nacht. 
 
Hier – in Lukas 2 – is het anders: een lovend lied van vreugde. Eer zij aan God! Er is een Kind 
geboren. Zou je dan niet zingen, ook al is het nacht? 
 
En toch: deze nacht vol blijdschap is ook de nacht een donker dieptepunt. Want is het leven 
van Jezus niet van meet af aan getekend door het lijden? Kribbe en kruis zijn immers uit 
hetzelfde hout gesneden? 
 
 
 
 
 



 
 
De engelen zingen. De nacht verlicht. Horende herders komen in beweging, gehoorzaam aan 
de woorden van de engel. De herders zeggen tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan en 
het woord zien dat geschiedt is. 
 
Zingen zet mensen blijkbaar in beweging. De engelenzang zet mensen op het spoor van 
Christus. 
 
Ik vind het mooi: zingen maakt wat los. En nee, nu bent u geen engel en ik evenmin. Maar 
ook óns zingen kan zomaar anderen in beweging brengen. Door ons zingen leiden we zomaar 
iemand tot Jezus. 
 
Ik denk aan Helen. Meer dan twee jaar zat ze gevangen in een zeecontainer. In Eritrea. Om de 
eenvoudige reden dat ze met anderen deelde wie Jezus voor haar is. 
 
En daar, op een donker dieptepunt in haar leven zingt ze. Eer zij aan God! 
 
Helen zingt over haar Heer. Het raakt anderen. Medegevangenen en bewakers. Ze ontdekken 
wie Jezus is. 
 
Blijkbaar is er wat dat betreft niet zoveel veranderd. Tot op de dag van vandaag zingen mensen 
elkaar naar Jezus toe. 
 
Daarom: zing! Ook al is het nacht. Hoe uw nachtervaring ook is: een nacht van zorg, een nacht 
van zonde. Zing. Zodat u zelf én de ander weer bij Christus terecht komt. In beweging gezet 
door een woord van Hogerhand. 
 
En uiteindelijk, die herders, via Jezus delen ze uit. Van dat wat ze gehoord en gezien hebben. 
De herders horen een hemelse boodschap. En zien een hemels Kind. En dát geven ze door. 
Niet meer en niet minder. Het is niets anders dan doorgeven van dat wat ze ontvingen. Zó 
bouwt God Zijn Koninkrijk. En daarom: zing! Ook al is het nacht. Zodat anderen erdoor 
gezegend worden. En zodat het mens geworden Woord van God de wereld doorgaat. 
 
Zing met perspectief. Vanuit de nacht naar het Licht in de Heerlijkheid. Om eeuwig te zingen 
van Gods goedheid. Daar zal geen nacht meer zijn. 
 
 
Overdenking van Ds. H. Methorst uit Veenendaal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Datum Bijzonderheden Naam Woonplaats 

05 januari Koffie drinken Ds. L.P. Blom Rijssen 

12 januari  Ds. K.A. Hazeleger Westerhaar 

19 januari  Ds. B.H. Weegink Katwijk aan Zee 

26 januari  Ds. G. Herwig Hoge Hexel 

02 februari Voorbereiding Heilig Avondmaal Ds. G.A. Schreuders Wierden 

09 februari Heilig Avondmaal Ds. M. Maas Rijssen 

16 februari  Ds. H.J. Donken Lunteren 

23 februari  Ds. P.M. van ‘t Hof Rijssen 

02 maart  Ds. K.F.W. Borsje Vriezenveen 

09 maart  Ds. J. v.h. Goor Rijssen 

16 maart  Ds. A.C. de Kruijf Rijssen 

23 maart  Ds. T. Smink Wierden 

30 maart  Ds. M.H. de Jong Vriezenveen 
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Een brief van God voor jou! 
 
 
Alles wat je doet is bij Mij bekend 
Psalm 139:3 
 
Je bent prachtig gemaakt 
Psalm 139:14 
 
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent 
1 Johannes 3:1 
 
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest 
Jeremia 29:11 
 
Ik zal niet stoppen met het goede voor jou te doen 
Jeremia 32:40 
 
Als je teneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je 
Psalm 34:19 
 
Want Ik hou van jou met een eeuwigdurende liefde 
Jeremia 31:3 
 
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien 
Johannes 17:26 
 
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt 
Lukas 15:7 
 
 

    Je Hemelse Vader 
 
 
 
(gevonden in een oud archief – “Een brief van God voor jou!” is uitgebreider, volgende editie een vervolg) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

“Als je van iemand houdt, 
en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 
dan is er op de wereld niemand en niets, 
die de leegte van die afwezigheid kan vullen. 
Probeer het maar niet, want het zal je niet lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 
Dat klinkt erg hard, maar het is ook een grote troost. 
Want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, 
blijf je met elkaar verbonden. 
 
Zeg niet: God zal de leegte vullen want, 
geloof me, dat doe Hij niet. 
Integendeel: Hij houdt die leegte leeg en helpt ons zo 
om de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, 
zo is het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 
des te moeilijker is de scheiding. 
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering 
veranderen in stille vreugde. 
 
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, 
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. 
Zorg dat je niet aldoor blijft graven in je herinneringen, 
maar doe het van tijd tot tijd. 
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, 
maar alleen op bijzonder ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,  
een veilig bezit. 
Dan wordt het verleden een bron van kracht.” 
 
 
Overgenomen uit :Verzet en Overgave” van Dietrich Bonhoeffer 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
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