
 

 

 

 

 

 

 
 NIEUWSBRIEF 

 34e jaargang oktober 2024 

 

 
 
 
 
 
 
 

De Heere is mijn Herder 
 
We liepen op de Lemelerberg. Precies op de top kwam de herder met de kudde voorbij. We 
gingen langs het weggetje zitten, de schapen zwierven om ons heen. Met mijn IPhone in de 
hand wachtte ik op het perfecte plaatje. Tot het moment waarop dit schaap prachtig naar ons 
keek, precies met een vallend zonlicht. Zo is deze foto ontstaan. Mooi passend bij deze 
bekende en bemoedigende tekst. 
 
In het leven kunnen we ook streven naar of wachten op het perfecte plaatje. We studeren, 
werken, sparen en ontwikkelen. Alles met dat ene doel voor ogen. Geluk, rijkdom, liefde of 
status. Het leven loopt vaak anders dan wij bedenken. Als mensen zijn wij vergelijkbaar met 
schapen die niet weten welke kant de herder gaat. Ons leven kan zomaar een heel andere 
richting op gaan. De Heere is mijn Herder. Hier komen de verhalen samen. Hoe het leven ook 
gaat. In geluk en vrede, bij pijn en ziekte.  
 
Vertrouwen op de Herder. Hem Mijn Herder mogen noemen. Dan is het goed! Dan mag je 
volgen, waar Hij ook gaat! We hebben dan geen richtingwijzers nodig, de richting is al bepaald. 
Achter Hem aan! Met goede moed.  
Vader wat U doet is goed.  
 
 
 
Overgenomen uit www.christelijkegedichten.com  
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Datum Bijzonderheden Naam Woonplaats 

06 oktober Koffie drinken Ds. G. Herwig Hoge Hexel 

13 oktober  Ds. M.H. de Jong Vriezenveen 

20 oktober  Ds. A. Prins Vriezenveen 

27 oktober  Ds. M. Maas Rijssen 

03 november  Ds. J.W. Goossen Vriezenveen 

10 november  Ds. A.C. de Kruijf Rijssen 

17 november  Ds. P.M. van ‘t Hof Rijssen 

24 november Eeuwigheidszondag Ds. G.A. Schreuders Wierden 

01 december Voorbereiding Heilig Avondmaal Ds. G. Herwig Hoge Hexel 

08 december Heilig Avondmaal Ds. H.J. Donken Lunteren 

15 december  Ds. J. v.h. Goor Rijssen 

22 december  Ds. K.F.W. Borsje Vriezenveen 

29 december  Dhr. J.P. Bredenhoff Wierden 

 
 
 

 

Een brief van God voor jou! 
 
 
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit.  
Efeziërs 1:4 
 
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. 
Psalm 71:6 
 
Ik geef je al wat je nodig hebt. 
Mattheus 6:31-33 
 
Als je Mij met je hele hart zoekt zul je Mij vinden. 
Deuteronomium 4:29 
 
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. 
Jesaja 40:11 
 
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden wegnemen. 
Openbaring 21:3-4 
 
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. 
Romeinen 8:38-39 
 
 

    Je Hemelse Vader 
 
 
 
(gevonden in een oud archief – “Een brief van God voor jou!” is uitgebreider, volgende editie een vervolg) 



 

 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE 
 

• Afgelopen zomer ben ik met mijn kinderen in het UMCG geweest. Veel 
besproken over niertransplantatie. Nu nog een onderzoek nodig. De nierfunctie 
was een tijd stabiel, nu verslechterd. Als het laatste onderzoek achter de rug is, 
kan het zijn dat ik spoedig op de wachtlijst kom te staan. Leg het in de handen 
van de Heere. Ben al dankbaar dat de nierfunctie een tijd stabiel is geweest. 
Groeten Marja. 

• Op zaterdag 26 oktober 2024 houden we onze jaarlijkse gemeentemiddag. De 
middag sluiten we af met een stamppotbuffet. De vaste bezoekers van de 
avonddienst hebben hiervoor een uitnodiging per email ontvangen. I.v.m. de 
catering graag aan Rolf Pothof doorgeven of u hierbij aanwezig bent. 

• Indien u om wat voor reden dan ook gebruik wilt maken van pastorale zorg van 
Ds. Herwig uit Hoge Hexel, dan kunt u via Jesse Roorda een beroep op deze 
dominee doen. Hij heeft aangegeven dat hij graag pastorale zorg aan bezoekers 
van de avonddienst wil geven! 
 

 
 
 
 

 
 
 
Traditiegetrouw luidt ds. Weegink uit Katwijk aan Zee de klokken van onze kerk 
voorafgaande aan de avonddienst. Soms krijgt hij hulp van onze jongste “kosters”. 
 
 



Autodienst 
 
Voor de winterperiode willen we mogelijk een “autodienst” in het leven roepen. Bent u in 
de winter (soms) afhankelijk van vervoer om de avonddienst van de HGG bij te wonen, 
wilt u dat dan aan Rolf Pothof doorgeven?  
Bent u met uw auto bereid om eens in de paar weken één of twee mensen thuis op te 
halen en na de dienst weer thuis te brengen, geeft u dat dan ook aan Rolf Pothof door.  
Vanuit de commissie willen we daarna een rooster maken om ook in de wintermaanden 
zoveel mogelijk bezoekers naar de avonddienst te krijgen. 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof of per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
 
 
HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O)  
Opgericht: april 1963 
Kerkgebouw: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, 7551 AG HENGELO 
Bank: ABN AMRO:  NL20 ABNA 059.02.69.062 
Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks 
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