
 

 
Zondagsbrief 23 maart 

Welkom in deze dienst  
Op het landelijk rooster van deze derde zondag in de veertig 
dagen tijd staat Lukas 13:1-9. Dat bestaat eigenlijk uit twee 
delen. Het eerste deel gaat over “Schuld en lijden” en het 
tweede deel over “De onvruchtbare vijgenboom”. Dat is een 
beetje veel om in één preek te behandelen, daarom beperk 
ik mij in de preek tot het eerste gedeelte. 
Het thema voor deze dienst is: “Als het kwaad goede mensen 
treft”. Dit thema is in de jaren 80 van de vorige eeuw bekend 
geworden door het boek van H.S. Kushner “Als 't kwaad 
goede mensen treft”. Over dat boek hoor je niet zo veel 
meer. Maar het thema blijft altijd actueel. Het is één van de 
bekendste onderwerpen van de Bijbel. En ook elk mens krijgt 
in zijn leven te maken met de vraag waarom het kwaad 
onschuldige mensen treft. En nog dichterbij: wat je aan moet 
met een ramp die je zelf persoonlijk overkomt. Wij lezen Job 
1:1-3 en 13-22 en Lukas 13:1-5 (beide uit NBV21). 
De kindernevendienst heeft een eigen 40 dagen project. 
Deze zondag is dat “De woestijn wordt een bloeiende tuin” 
Jesaja 35: 1-10. 
 
Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 
- Voorganger: ds. Leo van Gog 
- Ouderling: Wout Voorthuis (OvD) 
- Diaken: Marina Wielhouwer 
- Lector: Hanneke Steen 
- Collectant: Hilda Meijer 
- Muzikale begeleiding: Jaap Vonk 
- Basiscatechese: Yvonne Timmer 
- Kinderdienst: Marielle Vochteloo 
- Jongerenkerk: Diederik Vellinga 
- Gastheer/Gastvrouw: Vera Hopster 
- Oppas: Eveline Boot 
- Bloemendienst: Dinie Wind 
- Koffiedienst: Hanneke Steen, Bert Bril, Ryan Klok 
- Opname & Regie: Djorro Bleij, Klaas van der Kooi 
- Koster: Rob Roeterdink 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 
- Voorganger: ds. T.J. Smink, Wierden 
- Organist: dhr. J. Vonk 
- Koster: fam. Prins 

Collectes 
1e Collecte voor de Kerk. Dit kunt u steunen door uw 
bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL63 RABO 
0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. 
Collecte Kerk – 23 maart. 

2e Diaconiecollecte voor het Werelddiaconaat: Kerken 
geven kinderen toekomst. 
In Moldavië, het armste land van Europa, worden veel 
kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in 
het buitenland om geld te verdienen of hebben troost 
gezocht in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg 
en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet 
af en lopen risico slachtoffer te worden van geweld en 
misbruik. 
Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen. Hun 
goed opgeleide vrijwilligers vangen de kinderen op in de 
45 dagcentra van kerken. Hier krijgen 1400 kinderen 
huiswerkbegeleiding, een maaltijd en bijbellessen. Ook 
kunnen ze meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Vaak 
ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op 
een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een 
ervaring voor het leven. Help je mee? 
Met jouw gift aan het programma werelddiaconaat van 
Kerk in Actie geef je kinderen in Moldavië de unieke 
ervaring van liefdevolle aandacht. Van harte aanbevolen! 
U kunt een gift geven in de collecte of via de QR-code, 
maar ook een bedrag overmaken op rekeningnummer 
NL20 INGB 000879 52 32 t.n.v. College van Diakenen te 
Hengelo, onder vermelding van “Moldavië 23 maart 
2025”. 
 
Digitaal bijdragen aan de collectes 
U scant de QR-code met een algemene scanner (dus niet 
langer via de bankierenapp), daarna past u het bedrag 
aan (minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens kiest u de 
bank waarmee u uw bijdrage verder regelt. 
De betaling gaat via een tussenrekening van de bank en 
wordt doorgestort naar onze resp. rekeningnummers. 
 

  

 



Uit de gemeente 
- Mevr. G.K.H. Aikes, Witte de Withstraat, is op 8 maart 

overleden in de leeftijd van 78 jaar 
- Dhr. J. Blankestijn, Anna Bijnsstraat, is op 11 maart 

overleden in de leeftijd van 89 jaar 
- Mevr. J. van Leeuwen-van Selm, P.C. Borstlaan, is op 14 

maart overleden in de leeftijd van 90 jaar 
- Mevr. L.B. Zuidema, P.C. Borstlaan, is op 12 maart 

overleden in de leeftijd van 70 jaar 
 
De bloemen van deze zondag vanuit de Waterstaatskerk 
gaan met een groet van ons allen naar: 
- Fam. Leferink op Oude Reinink 
Een kaart gaat naar: 
- Mevr. F. de Jonge-van Dijk 
- Mevr. J. Hoekstra-Volwerk 
Vanuit de Thaborkerk gaan de bloemen en een kaart naar: 
- Mevr. I. Mallan 
 
Schikking: de woestijn wordt een bloeiende tuin 
Gods belofte aan het volk van Israël dat er een nieuwe tijd 
zal komen. Dan zullen er in de dorre woestijn bloemen 
bloeien en bomen groeien, net als in een prachtige tuin. In 
die tijd zal er vrede zijn ; angst en verdriet zullen verdwijnen. 
 
Bericht van de cantorij 
Nederlandse meezing-koralen uit de Mattheus van Bach in 
de Waterstaatskerk. Op Goede Vrijdag 18 april worden in de 
avondviering bijna alle koralen uit de Mattheus Passion 
gezongen. Deze zijn door Marcel van den Dulk hertaald in het 
Nederlands én op gemeentezang-toonhoogte gezet. Zo kan 
de hele gemeente het lijdensverhaal intens meebeleven. 
De cantorij gaat enkele van deze Nederlandse koralen 
meerstemmig instuderen. Wilt u meedoen? Welkom! Onze 
repetities zijn donderdag 27 maart en 3 april en een generale 
repetitie met pianist Roel Praas op vrijdagavond 11 april, 
steeds om 19.30 uur in de WSK. 
Misschien heeft u eerder, bij TCOV bijvoorbeeld, deze 
koralen gezongen. Dan is op Nederlandse tekst weer iets 
nieuws. Voor wie de koralen niet eerder heeft gezongen zijn 
er muziekbestanden, zodat je de eigen partij thuis kunt 
instuderen. Aanmelden kan via 
mieke.schotanus@waterstaatskerk-hengelo.nl 
 
Volgende week zondag, 30 maart 
De oudste kinderen (Basiscatechese) gaan op het jaarlijks 
uitje naar de moeder Maria Gods kerk in Hengelo (Syrisch 
orthodox) samen met kinderen uit PG Borne en Delden. 
Voor jongere kinderen en kinderen die niet meegaan,  is er 
gewoon oppas en kindernevendienst in de Waterstaatskerk.  
Leiding BC: Esther, Ivonne en Marije 
 
Zondag 6 april 15.00 uur Creakerk 
Eigentijdse vorm van kerk zijn voor alle generaties. Samen 
vieren, samen de betekenis van het Bijbelverhaal ontdekken 
en samen eten. Deze Creakerk staat in het teken van het 
jaarthema: Leven in het Licht van Gods Koninkrijk. Het 
verhaal van de werkers in de wijngaard staat centraal. Aan 

de hand van verschillende ontdekactiviteiten, kun je zelf 
verdiepen in het verhaal. 
Wie ben jij in het verhaal? Wat wil Jezus met deze 
gelijkenis jouw vertellen? Hoe reageer jij? 
Welkom, iedereen. En neem gerust iemand mee! 
 
Oecumene rond de Thabor 
Al jaren zijn er oecumenische activiteiten, het zou fijn zijn 
om deze contacten tussen de PGH en de Thabor-
geloofsgemeenschap verder uit te bouwen en te 
versterken. Het gaat hierbij altijd om pastoraat en 
diaconaat, bv door de gezamenlijke vieringen, de Taizé 
vieringen in de kapel tot aan Pasen elke woensdag van 
19.15 tot 19.45 uur, daarna elke laatste woensdag van de 
maand. De koffieochtenden, lunches en maaltijden en de 
jaarlijkse diaconale actie voor een goed doel. Door met 
elkaar bezig te zijn en elkaars verhalen te delen ontstaan 
er zomaar warme contacten. Oecumene is veel meer dan 
de zondagse kerkdienst. Op 29 maart is de jaarlijkse 
viooltjes markt, hoe goed is het om met deze actie 
kinderen uit Oekraïne hier een vakantie te geven. 
Uiteraard is er ook die dag plek voor ontmoeting met 
koffie enz. Ook kan er weer jam gekocht worden en is er 
een scala aan wenskaarten. Aanvang 09.30 tot 12.30 uur 
Welkom ! 
 
Van de beheerder 
Ik ben op zoek naar iemand die goed is in zakelijk 
tekenen. Dit is de kunst om veel woorden te vatten in een 
simpele kleine tekening. Eigenlijk net zo iets als de 
emoticons die nu zo veel gebruikt worden om een 
emotie bij tekst te plaatsen in een appje. Heb jij dit talent 
en zou ik daarvan zo af en toe gebruik mogen maken? 
Laat het dan heel graag weten. 
Inge Postma, beheerder@waterstaatskerk-hengelo.nl, 
06 819 64 133 
 
Meel wat nog over was.. 
Van de actie voor de Wensambulance was allemaal (een 
paar pakken) appeltaartmix. Daarvan worden nu 
appeltaarten gebakken door een aantal vrijwilligers. Op 
6 april staan deze taarten bij de koffie voor u klaar om 
geproefd te worden. 
Een geste van de werkgroep die de actie tot een succes 
maakte om u dit bij de koffie aan te bieden als bedankje 
voor uw steun! 
 
Uitnodiging 
Na de morgendienst bent u weer van harte welkom in de 
foyer voor ontmoeting en een kopje koffie, thee of een 
glas limonade. 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 
naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 

 


