
 
Zondagsbrief 13 april 2025 Palmzondag 

 

Welkom in deze feestelijk viering! 
We vieren vandaag de feestelijke intocht van Jezus, rijdend 
als een koning-knecht op een ezel. De lezing is uit Lucas 
19:28-40. De kinderen versieren aan het begin van deze 
dienst hun Palmpasentakken. En komen in optocht binnen. 
Zij lopen rondom (buitenom) de kerk, om zo het Hengelose 
Jeruzalem binnen te lopen. Wij zingen tijdens deze intocht 
LB 555; dans en zing, Hosanna voor de koning! Zing en vier 
het mee! De sfeer slaat richting het einde van de intocht om. 
Jezus huilt. De Farizeeën spreken Jezus aan. Jezus geeft een 
opmerkelijk antwoord. Na zo’n feestelijke intocht, is er 
verdriet, wordt de sfeer grimmiger. We krijgen daarmee een 
doorkijk naar de gebeurtenissen in de Stille week; Jezus 
arrestatie, veroordeling en uiteindelijke dood. Daarmee 
eindigen we deze viering. Jezus wordt begraven in een nieuw 
graf in een tuin vlakbij Golgotha (Joh. 19:38-42). Van een 
feestelijke intocht naar een dramatisch einde. Samen zullen 
we ontdekken hoe beide lezingen zich tot elkaar verhouden. 
En wat erin beide lezingen naar voren komt; welke oproep 
aan ons klinkt. Om in het spoor van Jezus te gaan. Liederen; 
GOTZ 18 Bijeengeroepen uit onze huizen, LB 118;1,7, B 550, 
AWN1,25, LB 555, Projectlied, HH 181; Hij kwam bij ons heel 
gewoon, Slotlied: Gotz 245: Vrede zij u 

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 

− Voorganger: mv. Marije Kooistra 

− Ouderling: Auke Visser (OvD) 

− Diaken: Leontine van der Sluys Veer 

− Lector: Martha Steen 

− Collectant: Henk Post 

− Muzikale begeleiding: Jaap Vonk 

− Basiscatechese: Yvonne Timmer 

− Kinderdienst: Amanda Wispels-Groeneveld, 
        Heidi  Muijzer, Lian Haselberg, Mieke Schotanus 

− Kind van de zondag: Lize Boot 

− Gastvrouw: Diny Kistemaker 

− Oppas: Nora en Sofie van der Weijden 

− Bloemendienst: Adrie van Nieuwenhuijzen 

− Opname & Regie: Albert Huitsing, Erik Nijboer 

− Koffiedienst: Ans Peusens, Wim Rodermond, Heidi Muijzer 

− Koster: Jan Aanstoot 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 

− Voorganger: ds. J.P. Bredenhoff, Wierden 

− Organist: Jaap Vonk 

− Koster: fam. Prins 

 
 
Collectes 
Eerste collecte Diaconie: Uw bijdrage kunt u overmaken 
naar NL20 INGB 0008 7952 32 t.n.v. College van 
Diakenen o.v.v. collecte Diaconie – 13 april. 
Tweede collecte Kerk: De kerk kunt u steunen door uw 
bijdrage over te maken naar NL63 RABO 0327 5034 16 
t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. Collecte 
Kerk – 13 april 
 
Digitaal bijdragen aan de collectes 
U scant de QR-code met een algemene scanner (dus niet 
langer met de bankierenapp), daarna past u het bedrag 
aan (minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens kiest u de 
bank waarmee u uw bijdrage regelt. 
De betaling gaat via een tussenrekening van de bank en 
wordt doorgestort naar onze resp. rekeningnummers. 

 

 
Schikking: De tuin naast Golgotha. 
De zesde tuin in de vastentijd is de tuin in de buurt van 
Golgotha! Het graf, gehouwen uit een rots, was bedoeld 
voor Jozef uit Arimatea. Jozef stond zijn graf aan Jezus af. 
Nadat Jezus was gestorven aan het kruis, werd hij in dat 
graf gelegd. 
De schikking bestaande uit een graf gehouwen uit rots 
(geloofszekerheid) met als ondergrond jute (boete) en 
omgeven door zand (beproeving). Verder symboliseren 
de hedera (trouw) en viooltjes (nederigheid) 
Uit de gemeente: 
De bloemen en een kaart van deze zondag gaan met 
een groet van ons allen naar: 
Mevr. H. Waanders-Brilman,  
Fam. Van Raan,  
  
 
 
 



 
Een kaart gaat naar: 
Fam. Westerhuis-Boersma,  
Mevr. G.W. Posthuma-Veluwenkamp,  
 
 De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat dhr. 
Gerrit Broen heeft aangegeven dat hij notulist van het 
College van Kerkrentmeesters wil worden. Tenzij er voor 23 
april bezwaren worden ingediend bij de scriba, willen we de 
benoeming per 24 april 2025 laten ingaan. 
Namens de kerkenraad, Peter Joosse (scriba) 

 
Aftrap diaconaal jaardoel. 
De aftrap van het diaconaal jaardoel, de Stichting Sarvodaya, 
is vandaag. Na de dienst is er een leuke verkoop van 
handgemaakte kippen en kuikentjes, passend bij Pasen. De 
opbrengst daarvan is bestemd voor deze Stichting. U kunt de 
kippen/kuikentjes contant betalen, met kerkmunten of 
pinnen. Hartelijke groet van de diaconie. 
 
OPGEVEN voor het PAASONTBIJT 
Er wordt weer een paasontbijt georganiseerd. 
Het ontbijt is vlak na de Dageraadviering op paasmorgen 20 
april rond 8.00 uur. Schuif jij gezellig aan? Je kunt je vandaag 
nog opgeven!! 
Om deel te nemen aan het paasontbijt is het fijn als we 
weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. 
Je kunt je opgeven via intekenlijsten die klaarliggen op de 
tafels in de koffieruimte en in de foyer op 13 april a.s. of 
opgeven t/m 13 april bij Arina Vellinga via de mail: 
arina.vellinga@waterstaatskerk-hengelo.nl of met haar 
bellen 06-49650848. 
Namens de ontbijtcommissie, Arina 
 
Taizé viering 
Op 16 april is de laatste Taizé viering in de veertigdagentijd. 
Tijd voor stilte ,luisteren naar de prachtige muziek uit Taizé 
Welkom van af 19.00 uur  in de kapel van de Thabor. 
  
Zondag 20 april om 10.00 uur vieren we het Paasfeest. 
Alle kinderen (0-12 jaar) zijn van harte welkom! Er is oppas 
en kindernevendienst. We ronden het 40dagenproject In de 
Tuin; het leven wint, af. 
 
Zondag 27 april is er GEEN oppas en kindernevendienst 
i.v.m. meivakantie. 
 
Zondag 4 mei zijn alle kinderen van harte welkom. We horen 
graag even of je komt? Middels een appje of mailtje. 
Namens het kinderwerk, 
Marije Kooistra, kerkelijk werker. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Moestuin)plantjesmarkt 3 mei 11-14 uur in de 
Waterstaatskerk 
Op 3 mei a.s. is het weer tijd voor de moestuinplantjes- 
en stekjesmarkt in de Waterstaatskerk.  
Denk aan cherrytomaatjes, paprika, courgette, pompoen 
en meer. Stekjes kunt u in overleg met mij (Leontine) 
aanleveren net als vorig jaar. Naast planten is er ook 
verkoop van biologische walnoten, eieren, potjes jam en 
koffie met wat lekkers. Je kunt bovendien gezellig blijven 
lunchen onder het genot van soep met een broodje. 
Betalen kan met pin, collectemunten of contant.  
De opbrengst is bestemd voor het verfraaien van onze 
eigen kerktuin, passend bij 'De Groene Kerk'. Deze is 
tijdens de markt ook te bewonderen. Noteer het vast in 
je agenda! 
Kan en wil je iets lekkers bakken voor bij de koffie/thee 
of wil je meehelpen met de verkoop? Laat het weten aan 
Leontine van der Sluys Veer via 06-54785556 (bellen of 
Whatsapp). 
 
Jamverkoop 
In tegenstelling van wat in Binding staat, is er op zondag 
13 april geen jamverkoop ten bate van de kerktuin. De 
diaconie introduceert zondag al een nieuw project en we 
willen verwarring voorkomen. 
Jam-voor-de kerktuin kunt u weer kopen op de 
plantjesmarkt die op zaterdag 3 mei gehouden zal 
worden. 
Namens diaconie en tuingroep, Peter Joosse 
 
Lunch Thabor 
Op 6 mei is er een lunch in de ontmoetingsruimte van de 
Thabor, aanvang 12.00 uur, de kosten zijn € 5.00. 
Opgave: betsyspr@kpnmail.nl 
 
Binding 
Een bezorger gevraagd voor het bezorgen van de Binding 
omgeving Veldwijk Oost (21 stuks) met ingang van 
september (of eerder). 
Dinie Wind 074-2436036 / dinie.wind@kpnmail.nl 
 

 

Uitnodiging. 
Na de morgendienst bent u weer 
van harte welkom voor ontmoeting 
en een kopje koffie, thee of een glas 
limonade. 
 

 
 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk 
woensdagavond 24:00 uur naar: 

zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
 


