
 
Zondagsbrief 6 april 2025 

Welkom in deze dienst!, op de vijfde zondag van de 
veertigdagentijd. Vandaag lezen we samen met de kinderen 
het verhaal van Jezus’ gebed in de tuin van Getsemane, uit 
Marcus 14:32-42. Een gebed van plotseling pure doodsangst, 
twijfelen, smeken of het alsjeblieft anders kan. Deze vijfde 
zondag wordt van oudsher "Zondag Judica" genoemd: "Doe 
mij recht, God!". Het is het gevoel dat je ineens kan 
overvallen wanneer je beseft hoeveel (hóé véél!) mensen 
onrecht wordt aangedaan. In kleine gewone mensenlevens 
en op het grote wereldtoneel. Wat doet God daarmee - wat 
doe jij daarmee? Wat er gebeurt met Jezus in de tuin kan ons 
openwrikken voor de diepere lagen in de weg die Jezus gaat 
dwars door verraad en marteling, dood en opstanding - en 
wij met hem mee op die weg. 
We zingen: Lied 84a; 42:6,7; 833; 575:1,2; Projectlied "In de 
tuin"; 941; 939; 569:1,3,4. 
 

Medewerkenden aan de dienst van 10.00 uur: 

− Voorganger: ds. Sander Ris 

− Ouderling: Cobi van Doorn (OvD), Peter Joosse 

− Collectant: Hilda Meijer 

− Lector: Jolanda Stelma 

−  Muzikale begeleiding: Lex Griffioen 

− Gastvrouw: Marijke Ponjée 

− Jongerenkerk: Simon Apon 

− Kinderdienst: Mieke Schotanus 

− Oppas: Eva Loes Huitsing 

− Bloemendienst: Woutrien de Bruin 

− Opname & Regie: Djorro Bleij, Auke Visser 

− Koster: Hugo Koetsveld 
 
Medewerkenden aan de dienst van 19.00 uur: 

− Voorganger: ds. A. Prins, Vriezenveen 

− Organist: Jaap Vonk 

− Koster: fam. Prins 

 

Schikking: De tuin van Getsemane 
Het voorjaar lonkt, de tuinen lopen in uiteenlopende kleuren 
van wit naar rood, van geel naar frisgroen uit. Door de 
uitbundigheid van de natuur verliezen we bijna uit het oog 
dat we nu in de donkere tijd  zitten, op weg naar Pasen. 
De tuin van Getsemane is geregeld het decor waar Jezus zich 
bevond, waar hij zich thuis voelde. Een tuin is voor velen van 
ons een veilige plek, zo ook voor Jezus, ondanks zijn strijd dat 
hij niet wil sterven, hij wil de beker aan zich voorbij laten 
gaan. Het is niet alleen maar verdriet wat hij uitstraalt, maar 
ook hoop. Jezus wordt uiteindelijk op de proef gesteld 
(zand), maar door hem mogen wij hoop (mos) houden, 
worden we nederig (donkere viooltjes) en mogen we 
vertrouwen hebben in de toekomst en in het eeuwige leven 
(hedera).

Collectes: 
1e Collecte voor de Kerk. De kerk kunt u steunen door uw 
bijdrage over te maken naar rekeningnummer NL63 RABO 
0327 5034 16 t.n.v. Protestantse Gemeente Hengelo o.v.v. 
Collecte Kerk – 6 april. 
2e Collecte voor de Diaconie. U kunt ook uw bijdrage 
overmaken op rekeningnummer NL20 INGB 000879 52 32 
t.n.v. College van Diakenen te Hengelo, o.v.v. Collecte 
Diaconie – 6 april. 
 
Digitaal bijdragen aan de collectes 
U scant de QR-code met een algemene scanner (dus niet 
langer via de bankierenapp), daarna past u het bedrag aan 
(het minimum bedrag is € 2,00) en vervolgens kiest u de 
bank waarmee u uw bijdrage verder regelt. 
 

 
 
Uit de gemeente: 
De bloemen en een kaart gaan deze zondag met een 
groet van ons allen naar: 
Mevr. I.F. Vrielink 
Fam. Lode 

Een kaart gaat naar: 
Fam. Postma-Stam 
 
Bedankt 
Afgelopen zondag werden na de dienst vanuit de 
Waterstaatskerk de bloemen en een kaart met namen bij 
ons gebracht. Dat heeft ons goed gedaan en waarderen 
we zeer. 
Onze hartelijke dank! Corrie en Ari Blankestijn. 
 
Taart bij de koffie...... 
Van de meelverkoop was nog een beetje appeltaartmix-
meel over gebleven. Onder het motto: "Weggooien is 
zonde" zijn Jolanda, Yvonne en Lian aan het bakken 
geslagen. 
Het heerlijks wordt vanochtend bij de koffie aangeboden, 
ook als dank voor een ieders bijdrage aan de actie voor 
Wensambulance Oost-Nederland. Geniet er maar van! 



Producten Voedselbank en collecte Inloophuis 
Vandaag besteden we extra aandacht aan de inzameling 
voor de voedselbank en aan bezoekers van het Inloophuis, 
d.m.v. collecte. Beide bevelen wij van harte bij u aan. 
Mogen wij op uw bijdragen rekenen? 
De volgende (houdbare) producten kunt u in de kratten in de 
foyer inleveren: 
groenteconserven, soep in blik, pasta. Koffie/thee, 
tandpasta, zeep 
U kunt, wanneer u maar wilt, gedurende de hele maand uw 
producten inleveren bij de mand voor de Voedselbank in de 
foyer. Geeft u liever een geldelijke bijdrage voor de aankoop 
van verse producten? U kunt uw bijdrage doen in de bus voor 
de Voedselbank. 
Meer informatie over de activiteiten van het Inloophuis kunt 
u vinden in Binding 3.| 
Uw bijdrage kunt u ook overmaken (zie collectes) 
Namens de diaconie hartelijk dank! 
 
Aftrap diaconaal jaardoel. 
Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwste Binding (nr. 3, blz. 
16) heeft de diaconie een nieuw jaardoel gekozen, nl. de 
Stichting Sarvodaya.  
De aftrap is volgende week zondag, 13 april. Mensen van de 
Stichting zullen dan een presentatie geven.  
Ook willen we na de kerkdienst een leuke verkoop houden 
van handgemaakte kippen en kuikentjes, passend bij Pasen. 
De opbrengst daarvan is ook bestemd voor de Stichting 
Sarvodaya.  
DUS: neemt u/je extra geld mee, pinnen is ook mogelijk. 
Hartelijke groet van de diaconie. 
 
Van uit de oecumene 
9 April is er weer een stilte Taizé moment in de kapel van de 
Thaborkerk. 
De viooltjesmarkt in Thabor en Franciscuskerk voor de 
Oekraiénse kinderen heeft het prachtige bedrag van €845,00 
opgebracht. Iedereen die hier aan heeft meegewerkt heel 
erg bedankt 
 
13 april Palmpasen. 10uur Viering voor Jong en Oud 
Alle kinderen zijn van harte welkom om een Palmpasenstok 
te komen maken. 
We beginnen meteen om 10uur in de Kindernevendienst 
ruimte (006 beneden einde van de gang). Viert u deze 
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem mee? Na de intocht 
begint de Stille Week. Aan de hand van het 40dagenproject 
blikken we vooruit op Jezus laatste dagen. 
17 april Witte donderdag 19uur. Dan vieren en gedenken we 
Jezus laatste maaltijd met zijn vrienden. Met medewerking 
van kinderen van de basiscatechese. 
Na deze viering, wordt er live naar de Passion gekeken. Een 
muzikale moderne vertelling van het lijdensverhaal. 
Iedereen is van harte welkom mee te kijken. 20:25 in de 
koffieruimte. Marije Kooistra 
 

Vrijwilligersdienst WSK Noord 
Aanstaande woensdag 9 april is in de Thaborkerk om 11 uur 
de viering “Op weg naar Pasen”. Aansluitend is er een 

eenvoudige broodmaaltijd. De kerk is open vanaf 10.45 
uur. Als u zich nog niet hebt opgegeven, maar u zou graag 
aansluiten, laat het mij alsnog per omgaande weten. 
Mede namen alle vrijwilligers, een groet voor u allen, 
Cock Eshuis. Tel 074 2773254 
 
Kaartengroep 
In de eerste 3 maanden van 2025 mochten we bijna 
€200,- overmaken aan stichting Kleine Kracht door de 
verkochte kaarten uit de molens in de foyer. 
Onze dank namens de stichting is groot! 
Om dit te kunnen blijven doen zijn we hard op zoek naar 
jou. Op dinsdag 8 april om 13.30 uur komen we weer bij 
elkaar in de foyer! 
Tot dan, Arina (06-49650848) 
 
Onderweg naar Pasenviering in de Waterstaatskerk  
Georganiseerd door de Vrijwilligersdienst senioren 
WSK 
We heten u graag welkom op zaterdag 12 april om 15.00 
uur in de Waterstaatskerk. Er wordt een Onderweg naar 
Pasenviering georganiseerd door de vrijwilligersdienst 
senioren WSK. 
De voorganger is onze kerkelijk werker Margriet van der 
Meulen en de muzikale noot wordt weer door Jan Fahner 
verzorgd. 
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffie of thee met 
paaslekkernijen! 
Mocht u meer vragen (over vervoer o.i.d.) hebben, kunt 
u contact opnemen via arina.vellinga@waterstaatskerk-
hengelo.nl of bellen 06-49650848. 
Hartelijke groet namens het bestuur vrijwilligersdienst 
senioren WSK, Arina Vellinga (voorzitter) 
 
OPGEVEN voor het PAASONTBIJT 
Er wordt weer een paasontbijt georganiseerd. 
Het ontbijt is vlak na de Dageraadviering op 
paasmorgen 20 april rond 8.00 uur. Schuif jij gezellig 
aan bij de mensen die zich nu al hebben opgegeven? 
Je kunt je opgeven via intekenlijsten die klaarliggen op 
de tafels in de koffieruimte en in de foyer op 6 en 13 
april a.s. of opgeven t/m 13 april bij Arina Vellinga via de 
mail: arina.vellinga@waterstaatskerk-hengelo.nl of met 
haar bellen 06-49650848. 
Namens de ontbijtcommissie, Arina  
 
 

Uitnodiging. 
Na de morgendienst bent u weer van 
harte welkom in de foyer voor 
ontmoeting en een kopje koffie, thee 
of een glas limonade. 

 
 
 

Kopij voor de zondagsbrief uiterlijk woensdagavond 24:00 uur 

naar: zondagsbrief@waterstaatskerk-hengelo.nl 
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